
NOORDERPLANTSOEN
BUURTKRANTVOORJAARS EDITIE • MAART 2023 • JAARGANG 49

‘De mensen van 
het zwarte huis’

De muziektempel
in het plantsoen herleeft

Een kijkje bij
Fankasoo eetwinkel

AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND NOORDERPLANTSOENBUURT.NL



Goed eten. Daar houden we van.

Wij heten u van harte welkom bij de Plus Kerklaan

BIOLOGISCH    |   PLANTAARDIG    |   GOOD VIBES

BIOLOGISCH    |   PLANTAARDIG    |   GOOD VIBES
BIOLOGISCH    |   PLANTAARDIG    |   GOOD VIBES

Ben jij een lokale ondernemer?

Adverteer bij ons en 
ondersteun zowel je 
bedrijf als het succes 
van je buurtkrant.

Meer weten?
Scan QR code

1



Goed eten. Daar houden we van.

Wij heten u van harte welkom bij de Plus Kerklaan

02 Het voorwoord

03 Woord van de voorzitter

04 Ingezonden door de buurt

05 In de spotlight

06 Ingezonden brief

08 De cartoon

09 Nieuwjaarsborrel 2024

11 De roep van de keuken

14 Noaberschap

16 Van fietsenwinkel tot ...

18 Buurtdichter

19 Vertrouwen, niet presteren

20 De puzzel

21 Achter de voordeur

23 De muziektempel herleeft

25 Mathieu Keuter 

26 Toen & nu

28 Er zit muziek in ...

28 Bewonersbijeenkomst

29 Groenste buurt

Buurtvereniging

Gerard van de Poll (Voorzitter)

Léon Dirrix (Secretaris)

Jesse Koffeman (Penningmeester)

Sietze Jan Boer, Els Lugthart

 

(050) 5713523

Prinsesseweg 44-1

9717 BK Groningen

NL43TRIO0197898858

bestuur@noorderplantsoenbuurt.nl

Buurtkrant

Alfons Pot, Bart Jongeling, Hans Tulp, 

Avelon Hoving, Janneke Hoek, Mathieu 

Keuter, Jelmer Achenbach

 

redactie@noorderplantsoenbuurt.nl

noorderplantsoenbuurt.nl

Druk & verspreiding

CopyRight! 

Kerklaan 49-51 

(050) 5714666

Handig

Brandweer Sontweg: 088 162 5000

Wrak of weesfiets melden: 14 050

Overlast: 050 587 5885

Storing container: (050) 367 1000

Whatsapp Gemeente: 06 12 82 39 73

Wijkagent: 0900 8844

 

Oudpapier  

Gemeente.groningen.nl/afvalwijzer/

groningen

Ken je iemand die vrijwilliger is en waar 

bovendien een mooi verhaal in zit: tip ons. 

Het is helemaal mooi als je zelf een artikel 

aanlevert.

B este buurtgenoten, voor jullie ligt een 

editie van onze buurtkrant waar wij als 

redactie met plezier aan gewerkt hebben. 

Soms liggen de onderwerpen niet voor het 

oprapen; deze keer hadden we keuze uit 

veel mogelijkheden. Heel leuk is het dat we 

steeds meer kopij binnen krijgen. Blijf dit 

vooral doen!

We vinden het als redactie belangrijk dat de 

krant er aantrekkelijk uitziet, met mooie, 

professionele foto’s. Speciale dank gaat 

daarom uit naar Avelon en naar Walburgis 

Meijers, die mee is gegaan op reportage met 

Hans Tulp.

We zijn deze editie ‘buiten ons boekje’ 

gegaan met het interview van de eigenaars 

van Fankaasoo aan de Prinsesseweg. 

Deze vegan eetwinkel ligt buiten ons 

verpreidingsgebied, maar aangezien onze 

krant ook in het buurthuis ligt en steeds 

meer Oranjewijkers ons blad weten te 

vinden, leek het ons gepast. Verder staat 

deze editie weer bol van de geschiedenis 

van onze wijk en kun je lezen over diverse 

plannen en activiteiten. Ik hoop namens de 

redactie dat jullie er net zo veel plezier aan 

hebben om het te lezen als wij bij het maken

.

Rest mij nog een oproep te doen: we willen 

als redactie graag twee rubrieken nieuw 

leven inblazen. Die zijn vrijwilliger van het 

kwartaal en de plantsoenpen. 

‘We willen als 
redactie graag 
twee rubrieken 
nieuw leven 
inblazen.’
De plantsoenpen was een rubriek die 

mensen uit de wijk vulden. Ze gaven 

de pen daarna door aan iemand die ze 

kenden. Het onderwerp was vrij, maar 

ook vrij van eventuele controverse.

We wachten af waar jullie mee komen!  

redactie@noorderplantsoen.nl

Zo blij met kopij!Inhoud
Het voorwoord
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Ben jij een lokale ondernemer?

Bart Jongeling
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Kabels en Leidingen

In de vorige Buurtkrant heb ik geschreven dat voor eind 2023 het 

werk volgens het contract klaar moest zijn. Dat was een beetje 

te optimistisch. Ten eerste is aannemersbedrijf Oosterhof/

Holman met de noorderzon uit de buurt vertrokken, niet omdat 

het werk klaar was, maar omdat er een financieel conflict is 

met de gemeente. Het werk was voor 90% klaar, maar niet 

goed uitgevoerd. Wat ik om me heen hierover hoor, is dat deze 

aannemer verkeerde leidinggevenden aan het werk heeft en 

daardoor in de problemen is gekomen.  Zelf heb ik problemen 

met het water gehad, wat door het Waterbedrijf moest worden 

opgelost. Tot mijn grote tevredenheid. 

Jammer genoeg zitten wij als bewoners met de gebakken peren. 

Het tweede aannemersbedrijf, Bam, maakt “zijn” werk wel 

gewoon af en zal de komende weken nog in een aantal straten de 

stoep of straat moeten openmaken.

Drie buurten

Eind januari is er een overleg geweest met 3 buurten: Hortus/

Ebbingebuurt, Oranjebuurt en Noorderplantsoenbuurt. We 

hebben elkaar gesproken over kansen en mogelijkheden om 

elkaar te helpen en te ondersteunen. De winst van deze eerste 

bijeenkomst is dat we elkaar weten te vinden en afgesproken 

hebben elkaar jaarlijks te ontmoeten.

Milieustraat

In veel buurten wordt jaarlijks een milieustraatdag georganiseerd. 

De bedoeling is dat bewoners makkelijk hun afval en spullen 

kwijt kunnen. Niet iedereen is in staat om het materiaal af te 

voeren naar het afvalbrengstation Vinkhuizen-zuid aan de 

Electronstraat.

Vandaar dat op zaterdag 5 oktober 2024 de Milieudienst een 

aantal containers in onze buurt zal neerzetten. Je kunt dan 

makkelijk je afval hier naar toe brengen.

We zoeken ook een aantal vrijwilligers om bewoners die hulp 

nodig hebben te helpen met het versjouwen en vervoeren en 

voor de catering.

Wie wil helpen?
bestuur@noorderplantsoenbuurt.nl

Stratenplan

• Voor de Stadhouderslaan is op dit moment geen 

nieuws. We gaan door met het overleg met de gemeente.

• De ontwikkeling van de Tuinbouwstraat is helaas 

vertraagd door het wegvallen van aannemer Oosterhof/

Holman. Zij zouden het werk gaan uitvoeren. Er is 

goed overleg met de gemeente en we hopen spoedig 

duidelijkheid te krijgen over de voortgang.

• Op 5 februari is het plan van aanpak voor de Kerklaan 

aan de bewoners aangeboden. Over het algemeen 

waren de bewoners tevreden met het plan. De meeste 

reacties gingen over het gebrek aan zebrapaden en de 

verkeersveiligheid. We wachten het vervolg af.

In de Kerklaan wordt nu hard gewerkt aan het pand op 

de hoek van de Kolfstraat, de voormalige fietsenzaak. Er 

is een verdieping opgezet wat in de Kerklaan volgens 

het bestemmingsplan is toegestaan. Niet iedereen 

is blij met deze verbouwing, maar de opdrachtgever 

heeft met de omwonenden vanaf het begin goed 

overleg gehad en de bewoners betrokken in de plannen.  

 

Het pand van de voormalige afhaal Chinees Wo Han 

zal achter de gevel worden afgebroken en daarna weer 

worden opgebouwd. Ook hier zal er een verdieping 

worden opgebouwd en om dat mogelijk te maken moet 

alles achter de voorgevel opnieuw en sterk genoeg 

worden opgebouwd. We weten dat de plannen op 

dit moment (half februari) nog niet volledig door de 

gemeente zijn goedgekeurd.  We proberen het plan zo 

goed mogelijk te volgen.

Bewonersvergadering

De volgende bewonersvergadering is gepland op 

maandag 15 april om 20 uur in het Buurtcentrum aan 

de Prinsesseweg. Het belooft een interessante avond te 

worden omdat we de gemeente hebben gevraagd om 

uitleg te geven over:

• De soorten monumenten in onze wijk, de status van 

deze monumenten en de mogelijke subsidie voor o.a. 

onderhoud. Er zijn in onze wijk waarschijnlijk meer 

monumenten dan iedereen denkt.

• De parkeerproblematiek. Omdat straten anders worden 

ingericht verdwijnen er autoparkeerplekken en komen er 

vaak fietsparkeerplekken en groen voor in de plaats. Wat 

is het beleid van de gemeente omtrent auto parkeren en 

hoeveel plekken zijn er in onze buurt beschikbaar, zodat 

we de parkeerdichtheid kunnen bepalen?

Namens het bestuur
Gerard van de Poll

Woord van de voorzitter

Eigenlijk is het half februari 
nog een beetje te vroeg, de 

sneeuwklokjes en krokussen 
zijn alweer volop in bloei.  Ook 

de temperatuur is soms ongemakkelijk hoog. 
Klimaatprobleem?! Gemakshalve zie ik het 
op dit moment graag als een voorbode voor 
de naderende lente en dat lijkt mij een goed 
vooruitzicht. Het is weer tijd om de tuin/
geveltuin op te vrolijken, Misschien een nieuw 
plantje erin? Ik kan niet wachten.



Ingezonden
door de buurt
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Op 31 december, de laatste 

zondagavond van het afgelopen 

jaar, vond in de Koolstraat het 

eerste ‘Oud & Nieuw Koolstraat-

Straatfeest’ plaats. Het straatfeest 

werd georganiseerd door een aantal 

buurtbewoners die het fijn leek in 

de straat buren meer bij elkaar te 

brengen. Van een wild plan, op een 

zaterdagnamiddag bedacht, ontstond 

al snel een concrete uitnodiging en 

verdere ideeën voor de uitwerking van 

Hoe dit 1e gezamenlijke buurtfeest te 

organiseren.

Oudjaarsavond was het zover. Vanaf 

21.00 uur kwamen stellen, gezinnen, 

studenten en vrienden van buren bij 

elkaar. Het feest werd gezellig druk 

bezocht. Jong en oud, nieuwe en reeds 

lang wonende buurtbewoners, ieder 

maakte – al dan niet opnieuw- kennis 

met, kletsten en proostten met elkaar.

Voorafgaand aan het feest werd in 

een stukje van de straat door de 

organisatoren verlichting opgehangen 

-met dank aan Tuinland die een deel 

van de lampjes sponsorde- en werden 

partytenten opgezet om droog te 

staan bij de overtrekkende buien. Een 

driepoot met heksenketel, voor warme 

glühwein, kreeg plaats tussen een 

Oud & nieuw feest
Koolstraat

aantal vuurkorven en op tafeltjes werd 

‘s avonds warme chocolademelk met 

slagroom neergezet - met dank aan 

Jumbo de Beeren voor het sponsoren 

van glühwein & chocomelk - er werden 

allerhande hapjes geplaatst en voor de 

lekkere trek was er voor liefhebbers 

vers gerookte flammlachs.

De buren brachten zelf een flesje 

wijn of champagne mee, hout voor 

de vuurkorven of potjes met kaarsjes 

voor de sfeer. Terwijl jong en oud, 

buren en vrienden van buren, in alle 

gezelligheid als vanzelf met elkaar 

in gesprek kwamen, werd iedereen 

verrast door het optreden van een 

échte vuurspuwer, een vriend van een 

buurtgenoot die spontaan zijn vurige 

kunsten toonde. 

Zo bleken bewoners in onze straat 

voor de nodige verassingen te zorgen. 

Direct na middernacht zorgde prachtig 

vuurwerk, meegebrachte bubbels, 

proosten en heel veel “Beste Wensen” 

voor nog vele gezellige uurtjes tot diep 

in de nacht. Hiermee werd dit eerste 

‘Oud & Nieuw Koolstraat Straatfeest’ 

een héél erg geslaagd buurtfeest van 

samen als buren. Een top avond om 

het ene jaar uit te leiden en het nieuwe 

jaar zo samen te begroeten. We zijn 

benieuwd naar de verdere buurtfeesten 

die dit jaar zullen volgen.

Nogmaals veel dank aan de sponsoren: 

Tuinland voor de verlichting en Jumbo 

de Beeren voor de glühwein en de 

chocomelk.

Namens alle organisatoren & tevens 

buren, Dymphna Spijkerman en 

Tony Tapilatu, Sandra v.d. Veen en 

Robert Kamminga, Nettie Houtman 

en Jean-Paul Schut.

Bijen worden schaarser, ook in de 

provincie Groningen. Om het tij 

te keren en zoveel mogelijk bijen terug 

te krijgen organiseert de Bijenstichting 

in Groningen een unieke wedstrijd. 

Daarbij worden eigenaren of gebruikers 

van tuinen in alle maten of alle plekken 

uitgenodigd om een B & B voor bijen 

te maken van hun tuin. Althans, een 

plek waar ze zich veilig voelen en 

ongestoord voedsel kunnen zoeken en 

kunnen zoemen.

De uitdaging is simpel: tover je tuin 

om tot een kleurrijk, voedzaam en 

veilig toevluchtsoord voor bijen en 

maak kans op de titel ‘Beste B&B 

voor Bijen’ in Groningen. “Dit is niet 

alleen een kans om je groene vingers 

te laten zien, maar vooral om de bijen 

te helpen waarmee ook jij een goede 

bijdrage levert aan het behoud van 

bijenpopulaties in Nederland”, zo laat 

de Bijenstichting weten. 

De provinciale winnaar krijgt de kans 

om door te gaan naar de landelijke 

ronde. Heel Nederland kan dan op 

jou stemmen via sociale media en de 

website van de Bijenstichting.

Meer informatie is te lezen op de 

website van de Bijenstichting:

bijenstichting.nl/challenge

Maak een bijen-
paradijs van je 
tuin-wedstrijd



In de spotlight

Zaterdag 13 april organiseren buurtgenoten 

en liefhebbers van het plantsoen Tineke en 

Tonny Evers en Ronald Kaatee in samenwerking 

met de gemeente Groningen weer de voorjaarss-

choonmaak in het Noorderplantsoen. Iedereen is 

van harte welkom om zoveel mogelijk rotzooi uit 

het plantsoen op te ruimen. Nuttig en mooi werk 

om te doen en nog gezellig ook. Het resultaat is di-

rect zichtbaar. Ronald zal zijn fietskar meenemen 

waarmee hij (zware) vuilniszakken kan ophalen en 

wegbrengen. 

Voorjaarsschoonmaak 
Noorderplantsoen op 
zaterdag 13 april

‘Nuttig en mooi 
werk om te doen 
en nog gezellig 
ook’

Iedereen die mee wil helpen, is 
vanaf 10:45 van harte welkom bij 
restaurant Zondag. 

Restaurant Zondag zorgt voor 
iets te drinken en wat lekkers 
en ook voor zakken, grijpers en 
handschoenen wordt gezorgd. 

Rond 12:30 houden we er weer 
mee op, maar je mag natuurlijk 
ook eerder stoppen.

Een ingezonden oproep uit de buurt 

van een Stille Kracht die graag het 

grijpstokje over wil dragen aan een 

gemotiveerde opvolger. Of fijner nog 

– opvolgers. Zoals in elke straat en of 

buurt oogt een opgeruimd aangezicht 

aantrekkelijker, maar belangrijker nog: 

zo draag je een klein steentje bij aan 

het milieu. Help als Stille Kracht om je 

straat afvalvrij te maken door af en toe 

met grijper en afvalzak te wandelen 

door de buurt. 

Buurman Pieter aan de Kerklaan kan u 

de grijper verstrekken, mailt u ons voor 

zijn contactgegevens:

redactie@noorderplantsoenbuurt.nl

Gezocht 
Stille krachten
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Twintig jaar leven 
rond de Kerklaan

Ingezonden brief

De beide foto’s in de Noorderplantsoen 
herfst buurtkrant 2023 roepen bij mij  

direct een stroom van herinneringen op, net 
zoals ze het bij iedere oudere bewoner van de 
wijk zullen doen, gok ik.

Het zijn jeugdherinneringen uit de serie opa 
vertelt. Maar het is niet anders. Misschien 
vindt iemand ze toch nog interessant.

Het begint natuurlijk al met de Bres. Ik bezocht 
het café weleens, meestal op de terugweg uit de 
binnenstads café’s naar huis of op weg naar de 
stad. Het heette toen Frascati en was een echte 
ouderwetse buurtkroeg met oude mannen en 
pluche tafelkleedjes. Het oudje dat beneden 
mij woonde toog ’s morgens al na zijn ontbijt 
– als hij dat al deed – naar het café en werd 
’s avonds in beschonken toestand met de taxi 
thuisgebracht, met een behulpzame chauffeur 
die hem naar de voordeur begeleidde.
De bezoekers van Frascati hadden het niet 
zo op studenten, dat vonden zij maar elitaire 
jongetjes en meisjes of langharig tuig. De 
barman was wel aardig, kwam weleens een 
pilsje bij ons drinken, maar nam dan zelf zijn 
kratje Heineken mee, want Grolsch, wat wíj nu 
juist dronken, was niks voor hem.

Ik was dus zo’n stuk langharig tuig, dat kwam 
te wonen in de Louise Henriëttetestraat en we 
hoefden de straat maar uit te lopen richting 
Kerklaan om onze dagelijkse boodschappen te 
doen.
De Dreize was recht tegenover onze straat. 
Ja, Dreize, die regelmatig werd overgenomen 
door andere supermarkten en tenslotte de 
Plus werd. Tussen de Dreize en Frascati, de 
Bres dus, waren een hele rij winkels waar je 
alle dagelijkse boodschappen kon doen. De 
straatjes rond de Kerklaan, die toen nog de 
stad met Paddepoel verbond, vormden een 
echt dorpje.

Naast de Dreize was er de slijterij van Helmus, 
waar je tot laat in de avond nog wel terecht kon 
voor drank als je het niet te opvallend deed. 
Verder waren er Schoenmaker Voornhout, die 
voor mij eens een grote tas maakte uit een lap 
leer en wiens dochter Yvonne soms oppaste 
op onze kinderen. Gek als ze was op kleine 
hummeltjes. Zij is dan ook in de kraamzorg 
terecht gekomen. 

Hoe de volgorde precies was weet ik niet meer, 
maar er waren een bakker – waar ’s morgens 
vroeg de oudjes al in de rij stonden voor 
kantkoek, dit om de stoelgang onder controle 
te houden – en twee groenteboeren: Kaper en 
één die zich de Konkurrent noemde.
K.P. Smit had er een vishandel. Zijn werkplek 
was enkele panden verderop in de straat. Zijn 
knechten reden regelmatig met druipende 

karren heen en weer en aan het eind van de 
dag moest de hele stoep over die afstand met 
een tuinslang schoongespoten worden. Op 
maandagmiddag was ie gesloten en aan het 
eind van de morgen stonden ze de stoep al 
schoon te boenen.

Op een zeker moment kwam er een slagerij, 
een modern, vrolijk en hip jong echtpaar. Zij 
hebben er niet lang gezeten, naar men zegt 
na huwelijksproblemen. Het pand stond een 
poosje leeg en er kwam een bric-à-brac-winkel 
in. Ik vond er eens een fraaie Jugendstil Petit 
Larousse en een piepklein, bijzonder fraai 
etsje van een Frans, mogelijk Parijs’ straatje 
van rond 1900. Tien gulden, inclusief lijstje.
Ergens in de tijd kwam er het Oogenblikje, een 
café, op een plek waar dacht ik een doe-het-
zelf winkeltje zat. Dat weet ik niet zeker meer.
De bekende Stadjer Beno Hofman woonde als 
student in het laatste stuk van de Kerklaan. 
Dan hebben we alleen nog maar de oostkant 
gehad, maar ook de westkant van de straat 
kende een aantal winkels en bedrijfjes. Bij 
mij op de hoek was een garage. Voordat die er 
stond, was daar een boerenbedrijf gevestigd. 
Mevrouw Timmer, die achter ons woonde en 

bijzonder op onze hond gesteld was. Zij was 
de dochter van de boer en vertelde over haar 
leven aan de rand van de stad. Immers, voorbij 
de spoorlijn waren er weiden en bouwland.
Op de muur van de Garage stond fraai 
geschilderd BHG. De muur was onderdeel 
van de drukkerij die zich erachter bevond. Er 
werden nog echte loden zetsels gemaakt met 
een ouderwetse Linotype zetmachine, die in 
één keer een regel kon zetten. De man die de 
machine bediende zette een keer mijn naam 
en adres op die manier. De stempel kreeg ik 
mee. Rechts van de drukkerij bevonden zich 
nog een kroeg – die ik nooit vanbinnen zag – 
en een loodgietersbedrijf.

Op de hoek Kerklaan-Louise Henriëttestraat, 
tegenover Helmus, was Kroders Warenhuis 
waar een oudere wat sikkeneurige vrouw en 
haar moeder op klanten zaten te wachten. 
Laten we het een ouderwets soort voorloper 
van Blokker noemen. Op de hoek van de 
Kloosterstraat was er de lectuurhal van 
Claus, een aardige man. We kochten toen 
nog de krant daar, maar ik vermoed dat hij 
zijn inkomen hoofdzakelijk met seksblaadjes 
verdiende. 

Trouwens, niet alleen in de Kerklaan bevond 
zich de middenstand, in de Kloosterstraat en 
de straatjes erachter kon je boodschappen 
doen. Er was de 4=6 van Akkerman, er was 
een slager, een bakkerij, een juwelier en een 
piepklein kruideniertje waar je ook één ei of 

doosje lucifers kon kopen. Fantastisch! Terug 
naar de Kerklaan.

Tussen de Klooster- en de Baanstraat was 
er Martini, een best wel grote zaak met 
fournituren, knopen, ritsen en ander naaigerei. 
Misschien waren ze ook agentschap van een 
stomerij. Toen deze zaak de deuren sloot, 
nam Zonnestudio Martini het over, maar ook 
die zaak verdween. Studenten kwamen er, 
zoals veel vaker, voor in de plaats. De serie 
winkels sluit ik een beetje af met op de hoek 
van de Baanstraat drogisterij Zweep, waar nog 
op het raam Drogisterij Margé stond, of was 
het andersom? En dan natuurlijk Duiker, de 
fietsenmaker waar je altijd terecht kon voor de 
reparatie van je fiets. In de etalage stond een 
museumcollectie oude zadels, fietsverlichting 
e.d.

Ik noem nog Weertjes, waar je terecht kon voor 
nootjes en wijn, eerst aan de oostzijde, later 
aan de westzijde van de straat. Verdwenen. 
Evenals enkele restaurants. Ik vergeet vast 
nog e.e.a. Er is nog één stukje te gaan tot de 
hoek Kerklaan en Oranjesingel, daar kon je 
vroeger je sigaren en sigaretten kopen. Nu 
drink je er koffie met haver- of amandelmerk, 
al dan niet met een lekker stuk taart erbij. Het 
is Mahalo, die er alweer een paar jaren zit. Mét 
een terras. Net als bij de overbuurman. Dat is 
immers de Bres en daarmee zijn we rond…

‘Ik was dus zo’n stuk 
langharig tuig, dat kwam 
te wonen in de Louise 
Henriëttetestraat’

P.B Kramer collectie 
Gekleurd door Will de Boer
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Flip Drukker
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Op de eerste zondag van het nieuwe jaar is het tussen vier en zes raak 

in café De Bres. Daar verzamelen zich dan buurtbewoners van de 

Noorderplantsoenbuurt. Het bestuur van de buurtvereniging organiseert 

deze nieuwjaarsbijeenkomst, een traditie die al decennialang plaatsvindt.  

 

Zo ook dit jaar. En zoals dat gaat, om vier uur is er nog niemand en een 

kwartier later puilt het hele café uit. Iedereen met een glaasje bubbels, 

beschikbaar gesteld door eigenaresse Marjo. Elke bezoeker ontvangt 

bij binnenkomst twee consumptiebonnen van het bestuur. Om half vijf 

beklimt voorzitter Gerard van de Poll een stoel en richt zich tot zijn 

verzamelde buurtgenoten. Hij stipt kort enkele thema´s aan. Allereerst 

over het project ´Samen aan de leiding´. De aannemers die de kabels en 

leidingen in onze buurt vernieuwen zouden rond de jaarwisseling de 

buurt verlaten moeten hebben. Die planning is niet gehaald. Erger nog, 

de aannemer is door een conflict met de gemeente voortijdig afgehaakt 

en heeft de wijk verlaten zonder het werk af te ronden. Rond 90 procent 

is gereed, 10 procent moet nog uitgevoerd worden. Hoe het werk tot een 

einde gebracht wordt, is afwachten.

Daarna richt Gerard zich tot de familie Cheung. Zij hebben een kwart 

eeuw het Chinees-Indisch afhaalrestaurant Ho Wan geëxploiteerd. Door 

een ongelukkige val moest de heer Cheung helaas voortijdig stoppen 

met zijn restaurant dat hij samen met zijn vrouw runde. Namens veel 

buurtbewoners dankte Gerard hen voor het heerlijke eten dat zij jarenlang 

klaarmaakten. Ook prees hij hen voor de vriendelijke en fijne manier 

waarop klanten werden ontvangen en verzorgd. Vervolgens overhandigde 

Gerard een passend boeket bloemen aan mevrouw Cheung. 

Haar man kon er helaas niet bij zijn omdat hij nog steeds veel 

last heeft van zijn ongelukkige val. Ook Sipke van der Ploeg 

dankte de familie namens het bestuur van de Oranjebuurt 

voor hun diensten aan   buurtbewoners. Daarna was het woord 

afwisselend aan Henk Welp, Rein Rosing en Thomas Wielema. 

Zij zijn zeer actieve buurtbewoners die veel tijd steken in  

activiteiten voor de buurt. Zij wonen al  jaren in onze buurt 

en kennen deze door en door. Zij waren de winnaars van de 

Nieuwjaarsquiz van 2023. En zo als dat gaat, de winnaars moeten 

het jaar erop de nieuwjaarsquiz organiseren. Elk jaar bestaat er 

grote belangstelling onder de aanwezige buurtbewoners. Dit 

jaar bestond de quiz  uit een twintigtal multiple-choice vragen.  

Mensen die meededen moesten ieder voor zich  een vragenlijst 

invullen. Het was een mengeling van lokale geschiedkundige 

vragen en vragen over verduurzaming en vergroening van de 

wijk. 

Ook hadden de quizmasters om een mogelijke naam voor de 

buurttuin aan de spoorkant van de Kerklaan gevraagd. Dit 

leverde een bonte verzameling van namen op. Het bestuur 

gaat zich nu buigen over alle ideeën en kiest uiteindelijk een 

winnaar. De gekozen naam gaat dan prijken op een bordje bij 

de tuin.  Een goed half uur na de quiz maakte Henk de winnaars 

bekend, er waren 55 ingeleverde formulieren. Winnaars van 

de quiz: Jan Piet Nicolai en Agnes, Chris Engelage en Patrick 

van het Hart. Zij hebben het hoogst gescoord en mogen dus 

komend jaar de Nieuwjaarsquiz bedenken en organiseren. Het 

was een reuze gezellige bijeenkomst met naar schatting ruim 

100 buurtbewoners. Cafetaria Kerklaan verzorgde tussendoor  

welkome hapjes en drankjes, waarvoor hartelijk dank namens 

alle aanwezige buurtbewoners.

Nieuwjaarsborrel 
2024

Een verslag

Léon Dirrix
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Schooljaar 2023-2024 staat in het teken van 

het honderdjarig bestaan, met onder andere 

al eerder een grootse opening en ouderfeest 

afgelopen najaar. Op zaterdag 8 juni 2024 

organiseert de Nassauschool een reünie. 

Alle oud-leerlingen en oud-medewerkers 

zijn van harte uitgenodigd. Op www.

nassauschool.nl en op onze sociale media 

vindt u meer informatie over de reünie. 

U kunt zich ook direct aanmelden via 

de QR-code of door te mailen naar:

100jaarnassau@vcog.nl

Let op: aanmelden kan tot uiterlijk 1 april en 

een reüniekaart kost €10 (inclusief iets te eten 

en drinken).

De Nassauschool in de 
Oranjebuurt bestaat dit 
schooljaar 100 jaar! 
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Op een grijze dag in februari word ik gastvrij 
ontvangen door Kee. Ik heb met haar 

afgesproken in de net geopende eetwinkel 
op de hoek van de Graaf Adolfstraat en de 
Prinsesseweg. Zij heeft deze eetwinkel samen 
met Modoulamin (Mo), die later  aanschuift.

De eetwinkel heeft als naam Fankaasoo, een woord uit het Mandika dat 

horizon betekent.Kee maakt voor mij een café Touba, een Senegalese 

koffiespecialiteit met specerijen, siroop en opgeklopte melk. Als je in 

West-Afrika bent, kun je deze koffie aan de straat kopen in mobiele 

stalletjes. De smaak is zoet en doet mij denken aan ahorn siroop. Er 

wordt bovendien een heerlijk hartvormig chocolaatje bij gepresenteerd. 

Het verschil tussen eetwinkel en restaurant zit hem erin dat je de 

lekkernijen gemakkelijk mee kun nemen, maar ook in de zaak kunt 

nuttigen. Dat lijkt me een goed idee, aangezien je in Fankaasoo gezellig 

zit. Alle gerechten zijn vegan. Kee is geen onbekende in de buurt. Ze 

stond ook al in de keuken van Anat in de Kerklaan, de voorloper van 

Mahalo . Ze is met haar hond regelmatig in het Noorderplantsoen te 

De roep van de keuken
Interview Fankasoo vinden, ze neemt  haar hond ook 

mee naar de eetwinkel. ‘Tijdens 

het klussen zat ze al heerlijk naar 

buiten te kijken. Op de mat,lacht 

Kee. Daarover gesproken: regelmatig 

kijken buurtbewoners naar binnen, 

benieuwd naar hoe de nieuwe 

zaak er van binnen uitziet. ‘Mijn 

moeder kookte altijd graag voor veel 

mensen. Zo is gastvrijheid mij met 

de paplepel ingegoten.Waar andere 

mensen de zenuwen krijgen van 

feesten voor grote groepen, gaat het bij Kee juist kriebelen. Ze vindt 

het ontzettend leuk om te doen.Vanaf haar veertiende stond ze al in 

keukens, als bijbaantje. Toen al verruilde ze de spoelkeuken (stiekem) 

regelmatig voor het fornuis.

Later is Kee echter design gaan studeren aan zowel het Noorderpoort 

college als de academie Minerva. Maar iedere keer riep de keuken. ‘Hoe 

ik met gerechten omga, heeft veel raakvlakken met ontwerpen. Bezig 

zijn met rangschikken, met kleuren, zodat het niet alleen lekker is, 

maar ook dat het er heel goed uitziet.”
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Bart Jongeling

Kee miste tijdens haar studies het verbindende dat samen eten en 

koken heeft. Zes jaar geleden gooide ze het roer om en is ze fulltime 

gaan koken. ‘In Gambia eet je met de hele familie van één schaal. Ook 

bij Fankaasoo staat de menukaart vol met gerechtjes om te delen,aldus 

Kee. Hoewel Mo en Kee elkaar nog niet zo lang kennen, had Kee al 

langer een klik met de Afrikaanse keuken. Mo heeft nooit professioneel 

gekookt, maar kan het goed. Hij is op zijn negentiende naar Europa 

gekomen om zijn familie te onderhouden. Mo kent de gerechten dan 

ook van zijn familie. ‘Af en toe gaan we met hen videobellen om advies 

te vragen over een bepaald gerecht.’

Mo en Kee hebben het eerst samengewerkt op het kleine festival Loods 

of Africa. Daar kon Kee zijn know how goed gebruiken. ‘Ik heb naast deze 

eetwinkel ook mijn cateringbedrijf, maar zal met Mo in de toekomst 

zeker het eten blijven verzorgen op Afrikaanse festivals. We gaan 

kijken wat het zwaartepunt van onze activiteiten wordt. Misschien gaat 

de eetwinkel heel goed lopen en wordt dat onze primaire bussiness, of 

misschien blijft de catering onze hoofdactiviteit.

Als Mo aanschuift, vraag ik hem of hij, als kenner van de Afrikaanse 

keuken, weleens discussie heeft met Kee. Zij geeft immers aan de 

gerechten, die oorspronkelijk vlees of vis bevatten, een ‘vegan twist’. 

Die situaties herkent Mo wel. Zo gaat Kee vanavond een gerecht voor 

hen maken genaamd ‘sticky pulled oesterzwam’, wat voor Mo nieuw is. 

‘In Gambia is een vegan leefstijl eigenlijk onbekend,zegt Mo. ‘Mensen 

laten soms vlees of vis staan vanwege gezondheidsredenen, maar niet 

vanwege hun principes. Maar toen ik een keer een vegan Kapsalon* at, 

zei ik tegen Kee: dit is de beste Kapsalon die ooit heb gegeten!’

We wensen Kee en Mo  heel veel succes, hun eetwinkel is zeker een 

aanwinst voor onze wijk!

*voor de mensen die nooit in een snackbar komen: dit is een 

wereldberoemde Rotterdamse snack, bestaand uit frites, gegrilde (vega)

shoarma en (vegan)kaas, salade, bedekt met (meestal) knoflooksaus.

‘Af en toe gaan we met 
hen videobellen om 
advies te vragen over 
een bepaald gerecht.’
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Noaberschap

Een aantal weken geleden ontving ik van een 

bewoner (Niek) van Tuinbouwstraat 113 een foto van 

nóg een biebkastje, op de muur van Tuinbouwstraat 

119. Dit is het biebkastje van Doortje en Yvonne. 

Doortje maakt kinderboeken en woont op nummer 

119, Yvonne is de buurvrouw op 117b. Dankzij de 

eendrachtige samenwerking van beide vrouwen 

hangt dit ruilkastje aan de muur. Doortje heeft het 

initiatief genomen. Twee jaar geleden kwam zij met 

een burn out thuis te zitten, midden in coronatijd. 

Met een biebkastje wilde Doortje buurtgenoten met 

elkaar in contact brengen. En niet alleen met boeken, 

Doortje doet ook veel met planten en in het voorjaar 

kweekt zij stekjes. Het kastje aan Doortjes woning is 

een “Buurtbieb+”, het fungeert ook als ruilplaats voor 

plantjes. Het is een groot succes, iedereen die er langs 

loopt (met of zonder hond) kijkt even in of onder het 

kastje. Het project is twee jaar geleden begonnen met 

de aanschaf van het kastje via Marktplaats. Doortje 

heeft het in haar tuin schoongemaakt en geschilderd. 

Daarna hebben Doortje en Yvonne samen het kastje 

aan de muur bevestigd. Yvonne hanteerde de boor en 

dacht dat de klus een fluitje van een cent was. Nee 

dus, de muur was veel sterker dan zij had verwacht. 

Nog even iets over Doortje, ga eens kijken op haar 

website www.doorverteller.nl. Hier treft u de door 

haar geschreven boeken evenals Storyteller, een 

eigen ontwikkelde set kaarten (spel) die veel gebruikt 

wordt in de hulpverlening en op scholen/coaching.

Hans Tulp

Lentekriebels 2024

Het is oudjaarsdag, Johan Oord staat in 

zijn garage oliebollen te bakken. Dat doet 

Johan elk jaar; vandaag is het 10 jaar 

geleden dat hij met deze traditie begon. 

We boffen maar dat wij de noabers van 

Johan zijn. Johan brengt noaberschap 

helemaal in praktijk, hij bakt oliebollen 

voor de hele buurt. 

Alle gezinsleden doen mee, Marloes – 

vrouw van Johan -- koopt ingrediënten en 

beide dochters gaan met dozen oliebollen 

door Plantsoenstraat en Verlengde 

Grachtstraat. Johan vertelt dat hij op zo’n 

oudejaarsdag wel 700 oliebollen bakt. 

Toen hij ermee begon had hij één 

frituurbak, het volgende jaar had hij er 

twee en een aantal jaren later bood een 

buurtgenoot hem een dubbele frituurbak 

aan. We staan bij de garage heel lekkere 

oliebollen te eten. Een buurtgenoot 

vraagt Johan: “Ben jij van beroep bakker 

geweest?” Johan: “Nee, dit is pure hobby, 

ik doe het maar één keer per jaar.  Laat dat 

ook maar zo blijven.”

Oliebollen van Johan

Johan de oliebollenbakker

Blije Martijn & Noma

Dochters van de bakker

Buurtbieb+

of boomspiegels. Na afloop drinken we 

samen een borrel op de schone buurt. 

De gemeente zorgt voor afvalgrijpers 

en een bijdrage voor plantjes. Een leuke 

gelegenheid om elkaar en ook nieuwe 

buurtgenoten te ontmoeten. Het is altijd 

erg gezellig, dus leuk als je meedoet!

   Onze actie is op zaterdag 20 april van 

14.30 – 16.30 uur (eventjes meedoen is 

ook prima).

We verzamelen voor Selwerderstraat 10.

Voor de logistiek horen we graag even of 

je komt en met hoeveel kinderen en/of 

volwassenen. Je kunt je aanmelden via: 

nvan_den_bergh@hotmail.com, bij 

voorkeur vóór 8 april.  Graag tot dan!

Een bericht voor buurtbewoners van de 

Selwerder(dwars)straat, Plantsoenstraat, Verlengde 

Grachtstraat, Kolfstraat, Baanstraat en wellicht 

ook andere buurtgenoten. Zullen we ook dit jaar 

weer samen onze buurt opruimen in het kader van 

de jaarlijkse lentekriebels van Groningen Schoon 

Dankzij Mij? Zwerfafval weghalen, de straat vegen 

en eventueel wat plantjes poten in geveltuintjes 

Buurtbieb+ bij Tuinbouwstraat 119



Tijdens de eerste maanden dat ik hier woon, is het pand vrijwel leeg en 

zie ik binnen alleen wat sporen van een fietsenwinkel. Opeens staan er 

allemaal steigers rondom het pand en op de deur hangt een poster met de 

namen van Annamarie en Cornelis Tirion met een telefoonnummer. Zou 

er dan eindelijk echt weer een fietsenwinkel komen?

Ik bel het nummer en hoor aan de andere kant van de lijn: “Wat leuk dat je 

belt, ik was al van plan jullie te benaderen! Wanneer wil je langskomen?”

We spreken af in het kantoor van Tirion Hypotheken aan de Nieuwe 

Boteringestraat. Het is een mooie plek aan de rand van het park. 

“Zitten jullie hier altijd al?” vraag ik. “We huurden eerst een pand aan 

het Damsterdiep maar daar werden we helemaal ingebouwd door die 

parkeergarage. Er kwamen geen klanten meer, dus ging ik op zoek. Toen 

hing hier een handgeschreven briefje op de deur. Dat was uiteindelijk onze 

bevrijding.” Cornelis legt uit dat hij geen projectontwikkelaar is maar 

van huis uit hypotheekadviseur en daardoor veel met vastgoed-mensen 

in contact komt. “Het is allemaal begonnen met het pand hiernaast. Een 

vervallen meidenhuisje. Ik ben destijds naar de gemeente gegaan om te 

vragen of daar niet iets mooiers neergezet mocht worden.” De gemeente 

zei “Als jij met een goed plan komt, dan staan wij daar wel voorin.” Zo 

begon hun eerste project.

Ook het pand aan de Kerklaan zijn ze toevallig ingerold. Cornelis kende 

de dochter van meneer Duiker en ze hebben uiteindelijk het 

pand kunnen kopen. “Mijn vrouw en ik zijn altijd zelfstandigen 

geweest en we willen iets doen aan ons pensioen. Nou, dan kun 

je in aandelen gaan of wat dan ook, maar dit is gewoon veel 

leuker.”

We praten verder over de wijk. “Heb je zelf ook een connectie 

met de Noorderplantsoenbuurt?” vraag ik. “Mijn broertje 

heeft vroeger in de Kleine Bergstraat gewoond, dus in mijn 

studententijd heb ik hier veel rondgezworven. En in de jaren 

‘80 had ik een vriendinnetje die werkte bij Weertjes, de 

kaaswinkel tegenover de fietsenwinkel. Toen waren er allemaal 

nog winkeltjes en zat de fietsenwinkel er dus ook al.” “En nu 

bezit je zelf dat pand.” zeg ik. “Ja, gek hé”.

Daarnaast vertelt Cornelis dat zijn dochter vijf jaar in de 

Bergstraat heeft gewoond en zijn zoon op dit moment in de 

Kolfstraat woont. “Het is gewoon een hele fijne wijk. Wie 

weet gaan mijn vrouw en ik later zelf wel in één van de twee 

appartementen wonen”. 

Want dat zijn de nieuwe plannen voor de oude fietsenwinkel: 

twee appartementen en twee winkels. Voor één van de 

appartementen wordt er een dak op het pand gezet. “Ik 

heb in de loop der jaren geleerd dat je met hoekpanden het 

meeste kunt. De gemeente Groningen die kijkt namelijk nog 

steeds terug naar de oude stadswal, die dus op de hoekpunten 

torentjes had.” Cornelis legt uit dat veel andere hoekpanden 

aan de Kerklaan meer verdiepingen hebben. “Let maar eens op 

als je door de straat loopt, bijvoorbeeld het pand van de Bres 

en Mahalo. Die liggen allemaal eentje hoger”. Daarmee hebben 

Cornelis en zijn vrouw uiteindelijk de Gemeente kunnen 

overtuigen. “Ook zij zeggen nu ‘er hoort eigenlijk een 

dak op dat pand’.”

Het gehele pand opsplitsen in appartementen werd 

niet goedgekeurd door de Gemeente. “Toen vond ik 

dus dit in de kelder.” Cornelis wijst naar een oud 

affiche, op de voorkant staat een oude foto van de 

Kerklaan vol winkeltjes en kraampjes. “Toen kwam 

ik dus op een ander plan. Dan gaan we volwassen 

worden en ook proberen iets te betekenen voor de 

buurt.” Uiteindelijk kiezen ze ervoor om het oude 

woongedeelte om te bouwen tot een tweede winkel, 

de fietsenwinkel op te knappen en op de eerste en 

Van fietsenwinkel
tot...
Bij mijn eerste buurtborrel op de Kerklaan, ongeveer anderhalf jaar 

geleden, hoorde ik mooie verhalen over ene Mr. Duiker. Een markant en 

graag geziene bewoner van de wijk. Mijn nieuwe straatgenoten vertelden dat 

hij graag kattenkwaad uithaalde samen met zijn overbuurman Brands en zijn 

deur stond voor iedereen open. Op de hoek van de Kerklaan en de Kolfstraat 

opende Duiker in ‘54 een fietsenzaak die na zijn pensionering veranderde in 

een soort fietsenmuseum. In 2017 overleed hij op 91-jarige leeftijd en kwam 

het pand op nummer 20 te koop te staan. Maar wel met een kanttekening voor 

de nieuwe eigenaar: er moest weer een fietsenwinkel in komen.

Interview met Cornelis Tirion
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Mr.Duiker in zijn fietsenwinkel Foto: Corné Sparidaens

Kerklaan 18 & 20 voor de verbouwing



tweede verdieping twee appartementen te bouwen. Dit plan 

wordt goedgekeurd en ze starten met de werkzaamheden.

Tijdens ons gesprek kom ik erachter dat niet iedereen in 

de buurt blij is met het project. “De buurt was in het begin 

kritisch maar verbood het niet,” vertelt Cornelis. “Als er dan 

een dak op komt, kan ik me voorstellen dat de mensen aan de 

overkant denken: hé, nu kijk ik naar de blauwe lucht en over 

anderhalf jaar kijk ik op een dak.” Voor zijn gevoel hebben ze 

echter geprobeerd de direct omwonenden erbij te betrekken. 

“We hebben een jaar voor de vergunning onze plannen bij deze 

mensen door de brievenbus gedaan en ze uitgenodigd voor een 

inloopavond.” De inloopavond bleek echter geen succes want 

er kwam niemand opdagen. “Toen dacht ik, dit gaat niet goed 

en zocht contact met de voorzitter van de buurtvereniging. 

Van daaruit is alles een stuk soepeler verlopen. De uitdaging 

zat hem vooral in ons verhaal uitdragen naar de mensen die 

denken: heb je weer zo’n huisjesmelker!”

“Dus nu is iedereen weer je vriend?” vraag ik. “Nou, ik snap dat er 

nu rotzooi is en dat die bouwjongens ook niet altijd even handig 

zijn met auto’s, laden, lossen, etcetera, maar dat is tijdelijk. 

Uiteindelijk verwacht ik dat ze beetje bij beetje denken van ‘Hé, 

maar het is toch zo gek nog helemaal niet’.  Zoals bijvoorbeeld 

het glas-in-lood. Dat is raampje voor raampje gepoetst en 

weer in elkaar gezet tussen HR++. Volgens ons hebben we het 

uiteindelijk op een nette manier opgelost”.

Dan stel ik m’n hamvraag: “Komt er een nieuwe fietsenwinkel?” 

“Ik had een jongen die wel wou. We hadden de afspraak dat hij na de 

verbouwing de fietsenwinkel zou starten. Maar helaas, de jongen blijkt 

weer in loondienst te zijn gegaan. Toen dacht ik, shit, ik heb het de hele 

buurt beloofd.” Cornelis zet het via een makelaar op Funda maar hier 

komen geen serieuze reacties uit. “Maar toen reageerden er twee dames. 

Een heel enthousiast duo gespecialiseerd in design en interieur”. Eén van 

de twee dames is Carlijn Keizer, wanneer ik haar google kom ik terecht op 

puckgroningen.nl - ‘Coming soon, the place to shop - to create - to go’. 

Onderaan de pagina staat een adres: Kerklaan 20. Geen fietsenwinkel dus, 

wel iemand die het belangrijk vindt om onderdeel te zijn van de buurt. 

“Zij willen er ook een stamtafel neerzetten, dat mensen kunnen 

binnenlopen voor een kop koffie en je daar een beetje een clubhuis idee 

krijgt” vertelt Cornelis. Voor het tweede winkeltje is, tijdens het schrijven 

van dit artikel, nog geen huurder gevonden. Er zijn meerdere reacties 

binnengekomen: een toko, een massagesalon, een workshopbedrijfje, van 

alles. “Dat is moeilijk, want als ik met mijn grote mond zeg: ik wil winkels 

en ik wil iets creëren, dan moet ik niet aankomen met een massagesalon.” 

lacht Cornelis. “Van de week was ik daar en toen vertelde één van de jongens 

‘Er was hier een vent uit de straat, die wil een platenzaakje beginnen.’ 

Even later kwam die vent aanlopen van: ‘Hé, jij bent zeker de eigenaar, 

ik loop eigenlijk met het plan om een platenwinkel te beginnen, zou ik 

eens binnen mogen kijken.’” De man uit de straat is direct enthousiast en 

ziet de indeling al helemaal voor zich. “Hij vroeg naar de huur, ik zei 850 

en daar schrok hij niet van.” Cornelis is positief, maar wacht tijdens het 

schrijven van dit artikel, nog op een reactie. Ook de twee appartementen 

zijn nog niet verhuurd maar hierbij verwachten ze geen problemen. “Het 

zijn appartementen van rond de 80m2, zodra we die online zetten dan zijn 

ze weg. Zo gaat dat tegenwoordig”.

Aan het eind van het gesprek besef ik mij dat dit wellicht één 

kant van het verhaal is. “Ik ga ook nog een reactie vanuit de wijk 

vragen, vind je dat vervelend?”. Cornelis twijfelt geen moment:   

“Natuurlijk niet, gewoon doen”.
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‘Dus nu  is iedereen 
weer je vriend?’

Jelmer 
Achenbach

Zie volgende pagina voor een reactie vanuit de wijk
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Reactie vanuit de wijk

Als ik het interview met Cornelis Tirion lees en ik 

kijk naar de verbouwing van de fietsenwinkel, dan 

herken ik veel van de manier waarop Cornelis zijn zaken 

aanpakt. Het interview ademt een groot enthousiasme en 

dadendrang. Hij vroeg mij destijds om raad, hoe hij het 

zou aanpakken.  We hebben afgesproken dat hij de buurt, 

de omwonenden, er vanaf het begin in moest betrekken 

en dat heeft hij ook gedaan. Zo kwam er commentaar van 

de buurt over de achterkant waar geen groot balkon moest 

komen, omdat het een binnen gebied is waar geluid erg 

draagt en er dus snel sprake is van overlast.  Het werden 

Franse balkons, een deur met een hekje er voor.

Bouwen en verbouwen in onze buurt gaat prima als je de 

buurt er maar in betrekt.  Doe je dat niet, zoals destijds 

bij het Pythagoras complex, dan kost het jaren om iets te 

ontwikkelen en schieten de kosten omhoog.

Cornelis Tirion heeft het goed aangepakt en het resultaat 

is dat er een fraai pand ontstaat waar de omwonenden 

over het algemeen tevreden over zijn.  Feit is zeker dat 

winkelpanden bewaard blijven en dat deze hoek van de 

straat en straks weer picobello uit ziet.
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Gerard van de Poll

Wij zijn Carlijn & Lianne; twee enthousiaste, on-

dernemende & down to earth ondernemers 

die een leuk concept bedenken en binnen 10 mi-

nuten staat Puck Groningen in hoofdlijnen op papier.  

Wij hebben beide ons eigen bedrijf/webshop (ByFreckles 

gifts & 4 season musthaves) en nu starten we met Puck 

Groningen! Puck Groningen opent 27 maart 2024 haar 

deuren. Bij PUCK ben je altijd welkom TO SHOP,  to CRE-

ATE en voor een lekker bakkie TO GO. Een winkel voor 

de leukste cadeautjes (producten van beide webshops), 

daarnaast willen we een creatieve plek creëren waar je 

o.a. workshops kunt volgen en langs kan voor een heerlijk 

kop koffie/thee of een van onze andere drankjes. 

Affiche uit de kelder van de fietsenwinkel

Reactie nieuwe winkeliers

Carlijn  Keizer
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Ze danst haar voeten zacht, 

vederlicht beroert ze de aarde 

Haar armen zwaaien zwier, 

de bladeren ruisen

De bloemknoppen openen zich

als kleine vulkaanuitbarstingen

De kleuren als van een zonnig schilderpallet

verspreiden zich over de stelen en stammen

Bomen beven lichtgroen,

bloemen vullen de lucht, 

als wolken aan de hemel

Godin Flora houdt zich niet in,

want het is lente

*Flora was de romeinse godin van 

de lente en de bloemen

Flora,
Buurtdichter
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Met deze bon bij twee glazen bier of wijn gratis portie bitterballen19

WIL JE HULP BIJ DE AANKOOP OF DE 
VERKOOP VAN JE THUIS…

WIJ KLAREN DE KLUS!

D A T  I S  T H U I S K O M E N

  |  
  |    |  

Makelaars van Stad! (en iets daarbuiten)

Migiel van Dorsten
+31 6 54 95 63 13

Robert Heinz
+31 6 37 22 60 26

Femke van Dorsten
+31 6 11 28 40 50

VOOR HET KOPEN OF VERKOPEN VAN JE THUIS

9711 JB Groningen
www.huisvangroningen.nlinfo@huisvangroningen.nl(050)  3 600 600

A-Kerkhof 20B

Smul van onze overheerlijke 
Okraïense lekkernijen. Terwijl je 

van je lekkere gerecht geniet, help 
je ook Oekraïners die het nodig 

hebben. 

Kerklaan 23

06 387 262 73

info@ukrainefood.nl

Maandag gesloten



Met deze bon bij twee glazen bier of wijn gratis portie bitterballen

Kerklaan 23

06 387 262 73

info@ukrainefood.nl

Stuur de oplossing met naam, maat en adres 
naar: redactie@noorderplantsoenbuurt.nl

1. jeugdige pianiste, geportretteerd in deze editie.

2. honderdjarige.

3. deze editie in de Bres was begin dit jaar een pittige.

4. vroegere naam van de Bres.

5. wordt georganiseerd op het Terra Suikerterrein.

6. de kast van een gitaar

7. zo heette het voordat het Mahalo werd.

8. zakten door de vloer.

9. een status in baksteen

10. Fankaasoo aan de

11. deze bakt Johan Oord als de beste.

12. zo verwarmt Greetje haar slaapkamers.

De puzzel

Prijswinnaar puzzel winter editie: J. van der Veen – ‘Yoga oefening’. 
Het shirt komt zo spoedig mogelijk jouw kant op :)

MAAK KANS

OP EEN UNIEK

NOORDERPLANTSOEN

BUURTBEWONERS

T-SHIRT

20
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‘De mensen van 
het zwarte huis’
Mijn buren wonen in een veelbesproken pand. Onderin 

zat ooit een tapijtwinkel en de vorige bewoonster was 

lange tijd de langst-wonende van de straat. Totdat ze een 

aantal jaar geleden verhuisde en het pand werd verkocht. 

De nieuwe eigenaar knapte het op voor de verkoop. De 

transformatie die het huis toen heeft ondergaan was groot, 

waardoor het veel aandacht kreeg, zowel in de pers als van 

de mensen op straat. “Toen wij hier net woonden kon je in 

het licht van de zon de neusjes op het raam tellen. Het was 

echt wel een beetje extreem,” vertelt Chinthya.

Chinthya (31) en Martijn (31) wonen nu bijna drie jaar 

op Kerklaan 8. Chinthya is coördinator binnen de zorg en 

Martijn heeft een eigen bedrijf: SoundImports. “We zijn 

distributeur van audio-apparatuur en onderdelen. Ons 

pand zit aan de Peizerweg, naast Tuinland.”

“Hiervoor woonde ik op 13m2, zeven-hoog in Vinkhuizen. 

Daar ben ik begonnen met m’n bedrijf. Ik klapte dan 

s’ochtends mijn bed op en pakte daar overdag de 

bestellingen in,” vertelt Martijn. Chinthya woonde in een 

klein appartementje aan de A-weg. “Het was 33m2 maar ik 

had wel mijn eigen voorzieningen. Helemaal prima.”

Vanuit Vinkhuizen verhuisde Martijn naar het 

Typografengasthuis aan de Petrus Camperssingel 

“Rechtsboven de poort,” verduidelijkt Martijn. “Dat huis 

heb ik helemaal zelf verduurzaamd en opgeknapt. De 

vorige eigenaar had stiekem allemaal studentenkamers in 

het pand gezet en de honderd jaar oude, prachtige plafonds 

waren door die studenten fel rood met zilver geverfd. 

Verschrikkelijk.” Maar omdat het een rijksmonument is, 

moet hij voor elke aanpassing toestemming vragen. De 

gemeente legt meerdere keren de gehele verbouwing stil. 

“Ik heb maandenlang gedoucht op de sportschool en eten 

gemaakt op het werk,” lacht Martijn.

Ondertussen komt Chinthya bij hem in wonen en werken 

ze samen aan het project. Na drie jaar is de verbouwing 

bijna af, maar dan is er een laatste tegenslag: “We gingen 

Achter de voordeur

beneden de vloerbedekking uit de gang halen maar dat 

bleken tientallen lagen te zijn. Toen we bij de laatste laag 

aan kwamen, zagen we dat de hele houten fundering verrot 

was. Martijn keek mij aan en ik dacht ‘Ik denk niet dat we 

hier nog lang wonen’,” lacht Chinthya.

‘Het huis leek helemaal 
af, geen verbouwingen 
meer. Heerlijk.’
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“En toen kwamen we dit huis tegen. Alles was af en precies in 

onze smaak. De indeling van het huis, de styling. Alles.” Omdat 

het bedrijf van Martijn groeit, is het voor hem ook belangrijk om 

thuis te kunnen ontspannen in plaats van te klussen. “Het huis 

leek helemaal af, geen verbouwingen meer. Heerlijk.” Uiteindelijk 

blijkt dit wat tegen te vallen. “Tijdens de bezichtiging leek alles 

perfect maar na een paar weken hier te wonen begonnen we de 

eerste foutjes op te merken.” De vorige eigenaar heeft helaas 

goedkope en soms rare keuzes gemaakt. “Het is voor de verkoop 

heel mooi gemaakt maar je kunt gewoon merken dat er nooit 

iemand zelf in heeft gewoond. Dingen zijn gewoon niet praktisch 

gedaan.”

Maar ze zijn hoe dan ook heel blij met hun woning. “De open 

keuken is echt mijn favoriete plek. Ik hou van lekker koken en 

eten met vrienden dus daar zitten we het meest,” aldus Chinthya. 

Ook de buurt speelde een belangrijke rol. “Naast het plantsoen 

en dichtbij de stad. En ook de straat vinden we heel aantrekkelijk. 

Een mooie oude straat, geen enkel huis is hetzelfde.”

Ik sluit af met de traditionele vraag van ‘Achter de voordeur’: 

“Wat mag bij jullie nooit de deur uit?” Daar hoeven ze niet lang 

over na te denken. “De katten!” antwoorden ze in koor. “Spullen 

zijn toch maar spullen…. en Martijn mag ook wel blijven,” lacht 

Chinthya.”

Van boven naar beneden: 
Keuken voor / na

Pand voor / na
Woonkamer voor / na

Jelmer Achenbach
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De Muziektempel herleeft!
Rubriek Er zit muziek in…

Midden in het Noorderplantsoen staat een eigenaardig bou-

wwerk, een open ruimte met een dak erop. Dagelijks lopen 

wandelaars, hondenuitlaters en joggers er langs zonder zich af te 

vragen of het nog gebruikt wordt. Weten zij wel waar zij aan voor-

bij lopen? Het bouwwerk kennen wij als de muziektent of muziek-

koepel van het Noorderplantsoen. De koepel wordt op dit moment 

nergens voor gebruikt. Nou misschien als hangplek voor jongeren. 

Wij – de redactie-muzikanten – vinden het doodzonde dat buurt-

bewoners deze monumentale koepel niet gebruiken als podium 

om muziek te maken. Daarom hebben wij bij de gemeente een plan 

ingediend om dit prachtige muziekpodium nieuw leven in te blazen.  

 

Ons plan ziet er als volgt uit:

 
• In de maanden juni en september vindt er 
op zondagmiddag (14–16uur) een picknick 
concert plaats.

• Op de 1e en 3e zondag nodigen wij een 
ensemble en/of een koor uit om muziek in 
de Muziektempel te maken. Op de 2e en 4e 
zondag is er een open podium voor muzikant-
en uit de Noorderplantsoen- en Oranjebuurt.  

Aanvankelijk mochten er geen muziekuitvoeringen in het 

Noorderplantsoen plaatsvinden. De reden hiervoor is 

opmerkelijk: om de kwetsbare aanplant te beschermen. Pas in 1902 

geeft de gemeente Groningen hier toestemming voor. In 1905 verrijst 

de Muziektempel met haar karakteristieke jugendstilvormen. Het 

ontwerp van dit bouwwerk is van Mulock Houwer. Bij de vijver staat op 

dat moment een klein theekoepelachtig gebouwtje dat dienstdoet als 

melkkiosk. In 1906 komt er een grotere melksalon, die in 1930 plaats 

moet maken voor het huidige paviljoen, wat nu restaurant Zondag is.  

 

Tijdens de bevrijding van de stad Groningen (april 1945) gebruikten 

Duitse troepen het Noorderplantsoen als verdedigingsgordel. Op 

zondagmiddag 16 april rukten Canadese troepen vanuit de Groningse 

Misschien moet de Muziektempel nog schoongemaakt worden of een 

lik verf krijgen. En de Parkcommissie moet voor ons plan de han-

den op elkaar krijgen. Hierover zijn we zijn in gesprek met iemand 

van de gemeente. Als wij vóór juni toestemming krijgen dan kun-

nen we op zondag 2 juni ons eerste Picknick concert organiseren.  

Wij gaan de koepel in het Plantsoen dus weer gebruiken waarvoor hij 

bedoeld is: muziek maken! Vroeger, lang geleden in elk geval, sprak 

iedereen over “de Muziektempel” van het Noorderplantsoen. Nu wij er 

muziek gaan maken willen wij de naam “de Muziektempel” weer in ere 

herstellen. Zo kan het straks gewoon zijn dat moeder op zondag aan 

dochterlief vraagt: “Ga jij vanmiddag ook naar de Muziektempel?” 

Kleine geschiedenis van de Muziektempel

Bron: Groninger Archieven



24

binnenstad op. Zij waren op route naar de Bedumerweg en moesten 

richting Delfzijl om de Eems in handen te krijgen. In ons plantsoen 

werden de Canadese troepen tegengehouden. Het plantsoen lag vol met 

loopgraven, bunkers, landmijnen en in de bomen zaten sluipschutters. 

Duitse soldaten in de Muziektempel als ook die in de loopgraven gaven 

de strijd al snel op. De schutters in de Muziektempel losten één schot. 

Daarbij zakte het zogenaamde Flak kanon door de houten vloer van 

de Muziektempel. De Duitsers op de heuvels in het plantsoen vochten 

door. Ze werden met drie Canadese Wasps -- kleine open vierkante 

pantserwagentjes met een vlammenwerper voorop -- van de heuvels 

gebrand. Een paar dagen na de strijd vonden spelende kinderen een 

aantal Duitsers in de kelder van de Muziektempel. De soldaten hadden 

zichzelf verraden door hun sigarettenrook. De heer M.H. Huizinga was 

één van die kinderen. Hij vertelt op de website “Traces of War” over zijn 

belevenissen in het Noorderplantsoen:

“Als schooljongens gingen wij enkele dagen na de 
Bevrijding naar het Noorderplantsoen om lege hulzen, 
kogels, uitrustingstukken en scherven te zoeken en te 
verzamelen, waar we veel belangstelling voor hadden. 
Het viel ons op, dat de vloer van de muziektempel in 
het Noorderplantsoen niet meer horizontaal lag, maar 
één zijde zo’n anderhalve meter omlaag was gezakt. 
Op onze inspectietocht zagen wij, tot onze niet geringe 
verbazing, rook uit het ventilatierooster komen; dit 

rooster zat aan de zijkant 
van de tempel en diende om 
de ruimte onder de vloer 
te ventileren. De rook gaf 
ons de aanwijzing, dat er 
iemand onder de vloer en 
achter het rooster moest zitten. 
Het moest een achtergebleven 
Duitsers zijn, dat kon haast niet anders. 

Geef je nu op voor 
Picknick concerten
Als alles meezit kunnen we in juni al onze Picknick concerten organiseren. De zomereditie 

van onze Buurtkrant verschijnt op z’n vroegst begin juni. Daarom roepen wij nu al muzikant-

en op om zich aan te melden. 

Wij stellen geen eisen aan de muziek die je wilt spelen of het niveau van je muziek. Zingen 

mag natuurlijk ook, dat is ook muziek maken. Het is gewoon leuk om jou te horen spelen of 

zingen in de Muziektempel! Wij zorgen voor een keyboard en geluidsversterking. 

Wil je mee doen? 
Stuur dan een e-mail naar concert@noorderplantsoenbuurt.nl 
of scan de QR-code.

Onmiddellijk werden enige volwassenen gewaarschuwd, 
die vervolgens de Ondergrondse op de hoogte hadden 
gebracht. Terwijl iedereen uit de buurt werd gehouden, 
kwam er, tot algemene verbazing, een handvol Duitsers 
onder de vloer vandaan, die het niet zo best meer 
maakten en eigenlijk blij waren dat ze waren ontdekt”. 
 

Bij het herstel van de Muziektempel (1945/46) is de kelder verdwenen 

en volgestort met aarde, ook de toegang is dichtgemetseld. Tot zover 

een stukje geschiedenis. Over het gebruik van de Muziektempel na de 

oorlog is weinig bekend. Wat ik te weten ben gekomen is dat tijdens 

Gronings Ontzet (28 augustus) orkesten in de Muziektempel een 

concert gaven.
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‘Bij deze eens een 
welbekend plaatje 
van ‘richting de 
stad’.’

Titel 

Zicht vanaf de Visserbrug IV

Richting de Stad

Formaat

60x80cm

Gedateerd 

Februari MMXXIV

Gesigneerd

Rechtsonder door kunstenaar 

in vermiljoenrood

Bijzonderheden

Voor de vierde maal in 

opdracht geschilderd!!

Dankwoord

Dank u wel voor uw aandacht

Vers uit het kleinste ateliertje van Groningen
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Toen & nu

Louise Henriëttestraat met Stadhouderslaan

Heb jij ook een mooie foto van de buurt? 
redactie@noorderplantsoenbuurt.nl

J.A. Boer ontwierp dit unieke complex met woningen voor 
een voormalig leeg terrein, oorspronkelijk gebruikt voor het 

parkeren van kermiswagens. Het complex, in de stijl van de 
Amsterdamse School, bestaat uit twee lange woonblokken die 
elkaar kruisen bij de Koninginnelaan. Oorspronkelijk waren de 

twee hoekwoningen winkels op de begane grond. Het complex 
is een prachtig voorbeeld van vakmanschap in baksteen, met 
moderne toevoegingen als glas en staal. In 1997 werd het 
grotendeels gerestaureerd naar zijn oorspronkelijke staat en 
geniet het nu de status van monument.

Foto: Groninger ArchievenBron: Staatingroningen.nl



U kunt hier terecht voor :      

• Traditionele Thai Massage

• Sport Massage

• Ontspannende Olie Massage

• Kruidenstempel Massage

Arokaya thai massage

Prijslijst

30 minuten 25 euro

60 minuten 45 euro

90 minuten 65 euro

120 minuten 85 euro

Openingstijden: Ma t/m Za 11:00 - 22:00. Zondag gesloten.

Kloosterstraat 1A 9717 LA Groningen 

U kunt alleen telefonisch afspreken: 06 18843545.
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Op een zaterdagmorgen bel ik aan bij Tuinbouwstraat 59. Hier 
woont Carmen Spit, samen met haar ouders en broertje. 

Carmen speelt piano en om die reden houd ik het interview met 
haar. Samen met Walburgis die wat foto’s van Carmen aan de piano 

Carmen Spit speelt piano
Rubriek Er zit muziek in….

gaat maken. Carmen is net 17 geworden, zij zit 
op het Werkman College in de 5e klas van het 
Atheneum.

Hoe ben jij ertoe gekomen om piano te spelen? 
Toen ik op de basisschool zat, in groep 5, was er 
voor mij weinig uitdaging in de lesstof. Al het 
leerwerk ging eigenlijk als vanzelf. Mijn leraar zei 
tegen mijn ouders: misschien moet Carmen een 
muziekinstrument gaan bespelen. Dan kan zij haar 
creativiteit kwijt. En zo ben ik bij de piano terecht 
gekomen. De piano sprak mij het meeste aan. 

Ik weet dat jij les hebt van Coert Huijsman, 
waarom bij hem? In de flyer van Coert las ik iets 
over “creativiteit aanzetten”. Wat Coert in zijn 
flyer vertelde sprak mij erg aan. En bovendien, hij 

woont hier vlakbij in de Plantsoenbuurt. Ik heb eerst een aantal 
proeflessen van hem gehad. En mijn ouders zorgden voor een 
keyboard thuis. De pianolessen bij Coert bevallen mij goed. Het is 
niet theoretisch, het gaat vooral om lekker pianospelen. Coert laat 
mij ook stukken spelen die ik zelf leuk vind om te spelen.
 
Welke muziek vind jij leuk om te spelen? Ik houd erg van 
klassieke stukken, vooral rustige muziek. Bijvoorbeeld muziek van 
Einaudi, dat is muziek die voor een film is gecomponeerd. Maar 

Coert laat mij ook wel popliedjes op de piano spelen. Op school speel 
ik in een bandje en ik heb wel eens met een violist samengespeeld. 
Ik heb ook zangers op de piano begeleid. Op school speel ik heel 
graag omdat daar een grote vleugel staat.

Hoeveel oefen jij nu thuis op de piano? Ik 
probeer elke dag tenminste 1 uur te oefenen. 
De laatste tijd is dat veel meer, misschien 
wel 2 uur per dag. Binnenkort ga ik in de 
stadsschouwburg optreden. Op 12 en 13 maart 
organiseert onze school daar een muziek- en 
dansvoorstelling. 

Zou jij later beroepspianiste willen worden? 
Nee, dat zie ik niet zitten. Ik vind pianospelen 
heel leuk, maar ik wil dat het een hobby blijft. 
Ik vind het heel leuk om met andere mensen 
samen te spelen. 

Ik zie hier een mooie Petrov piano staan, 
heb jij die uitgekozen? We hebben die piano 
bij Steenhuis in Glimmen gekocht. Ik ben met 

mijn ouders mee geweest om hem uit te zoeken. 

Jij gaat nu voor Walburgis en mij pianospelen. Tijdens het 
pianospelen zal Walburgis wat foto’s van jou maken. Wat ga je 
voor ons spelen? Ik speel het lied “The way we were” van Barbara 
Streisand.

Scan de QR

Video’s zien waarin Carmen 
stukken speelt op haar piano?

Hans Tulp

het bestemmingsplan betekent voor bewoners 
van panden in onze buurt.

2 • Parkeren in onze buurt
Geparkeerde auto’s bepalen een groot deel het 
straatbeeld in onze buurt.  De gemeente streeft  
er naar het auto parkeren in onze straten 
te ontmoedigen. . Meer groen, hittestress 
bestrijden en het woonklimaat verbeteren 
zijn de motieven. Maar wat betekent dat voor 
ons als bewoners? Is parkeren nog mogelijk in 
de toekomst? Wat is mijn lot als autobezitter 
en waar moet ik op termijn rekening mee 
houden? Deze en nog meer vragen zijn die 
avond onderwerp van gesprek. Ook hier geeft 
een vertegenwoordiger van de gemeente tekst 
en uitleg.
Oproep vrijwilligers voor Opruimdag 5 oktober
Elk jaar organiseert de gemeente in 
samenwerking met buurtorganisaties 
zogeheten Opruimdagen.  De gemeente 
stelt dan containers beschikbaar waar 
buurtbewoners spullen in  kunnen gooien. 
Denk hierbij aan kapotte huishoudelijke 
apparaten, maar ook Klein Gevaarlijk afval, 
grof vuil en andere afvalstromen.

Op maandag 15 april  organiseert de 
buurtvereniging een bewonersbijeenkomst 
in het buurtcentrum Oranjewijk. Iedereen 
uit de Noorderplantsoenbuurt is van harte 
welkom, de bijeenkomst begint om 20.00 uur. 
Op de agenda staan  twee thema’s, die alle 
buurtbewoners aangaan.

1 • Erfgoed
De gemeente heeft een beleid rond het erfgoed 
in de gemeente. Erfgoed is belangrijk bij 
gebiedsontwikkeling. Erfgoed kan eigenheid, 
karakter en kwaliteit toevoegen aan een 
ontwikkeling. Bovendien is erfgoed essentieel 
om de geschiedenis van een plek zichtbaar 
te maken of te houden. Er is een lijst met 
Beeldondersteunende en Karakteristieke 
gebouwen en bouwwerken, inclusief een 
aantal panden panden in onze buurt. Dit staat 
in het ontwerp bestemmingsplan Gebouwd 
Erfgoed Groningen, maart 2023.  Iemand van 
de gemeente geeft toelichting op het concept 
bestemmingsplan.  Hij zal ook aangeven wat 

Dit jaar organiseert zijn de buurtopbouwwerker 
en Wij Groningen betrokken bij de Opruimdag 
Noorderplantsoenbuurt. Om deze dag tot een 
succes te maken roept de buurtvereniging  
buurtbewoners op om mee te werken. Denk 
hierbij aan het regelen van voorzieningen 
als kopffie/thee/lunch, het verstrekken van 
informatie aan buurtbewoners, het toezicht 
op het goed verlopen van de inzameling, 
het ondersteunen van buurtbewoners, het 
beantwoorden van vragen van buurtbewoners 
enhet coördineren van activiteiten op de dag 
zelf . Wij doen een dringend beroep op jullie 
als onze buurtbewoners.  Wij denken dat we 8 
buurtbewoners nodig hebben, zodat  taken goed 
verdeeld kunnen worden en het niet erg veel 
tijd kost. Tijdig beginnen met de voorbereiding 
is de basis voor een succesvolle dag.  

Geef je op via:  
bestuur@noorderplantsoenbuurt.nl

Bewonersbijeenkomst

Het bestuur van de 
Buurtvereniging
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Vrijdagmiddag 9 februari loop ik richting 
het huis op de hoek van de Kerklaan en 

de Tuinbouwstraat. Ik twijfelde even welke 
deur ik moest ik hebben, maar al snel zag 
ik dat de ene niet meer in gebruik is. “Ha, 
kom binnen!” hoorde ik vriendelijk. Greetje 
Cnossen deed de deur open en ik zag een 
lange trap omhoog en een diepe hal. De 
jas mocht in de hal worden opgehangen en 
daarna gingen we naar boven.

Na begroeting met de twee honden en dochter Sanne, 

gingen we met een kop thee aan de keukentafel zitten. 

Greetje begon met veel enthousiasme te vertellen dat 

ze al een jaar volledig van het gas los zijn. “In 2019 

zijn we hier komen wonen. Mijn man, Richard, vindt 

klussen heel leuk dus we hebben de woning volledig 

gestript.” Tegenwoordig hebben veel mensen een 

warmtepomp, maar Greetje vertelt dat dat voor hun 

niet de beste optie was. “We zijn niet altijd thuis, 

dus het huis hoeft niet altijd warm te zijn. 

Maar als we dan thuis zijn, willen we het 

snel behaaglijk hebben.” De woonkamer 

wordt verwarmd met palletkachel, in 

elke slaapkamer is een infraroodpaneel 

en ze hebben een hybride warmtepomp 

boiler voor het warme water. 

“Ik ben vooral ideologisch ingesteld en mijn man 

rekent goed door of het echt een goed alternatief is. 

We lopen niet achter de meute aan maar bedenken 

wat bij onze levensstijl past.” Op het dak liggen 

zonnepanelen die zo’n 4.000 watt opwekken. Hierdoor 

staat de elektra op nul inclusief (gedeeltelijk) laden 

van de elektrische auto. “We zijn ook erg blij met 

de infraroodpanelen, omdat je die makkelijk kunt 

bedienen en goed werken.”

Voordat Greetje met haar gezin in dit huis kwam 

wonen, hebben ze 12,5 jaar in Opende in een 

woonboerderij gewoond die ze hebben omgetoverd 

tot een ware natuurboerderij met het hele rataplan. 

“Noem iets en het had het” verteld ze. Zoals een 

voedselbos, een poel, een hoogstam boomgaard met 

ongeveer 25 verschillende rassen en een hooiweiland. 

“Na het klussen komt het neer op onderhoud en is de 

lol er voor ons een beetje af. Ook voelden we aan dat 

de kinderen niet lang meer thuis zouden wonen en 

we wilden niet met z’n tweeën in zo’n groot huis met 

drie hectare grond achter blijven. En eigenlijk past het 

ons ook beter om in de stad te wonen. We voelen ons 

prettig hier.”

Greetje en Richard vinden groen beiden heel belangrijk. 

Vandaar dat ze ook bij de Groenste Buurt in de 

werkgroep Groen zijn gegaan. “Het begon denk ik toen 

we bezig gingen met het buurttuintje tegenover ons 

huis. Dat idee ontstond in 2020. En we hebben een keer 

meegelopen met de Duurzame Huizenroute.” Thomas 

Wielema was Klimaatambassadeur van de Gemeente 

Groningen en startte het vergroeningsgroepje van 

de wijk. “De realisatie van de buurttuin had wel wat 

voeten in de aarde, maar er staan nu picknicktafels 

en plantenbakken die onderhouden worden door de 

buurt.” Elke bak heeft een beheerder uit de buurt en er 

wordt jaarlijks gekeken of er gewisseld moet worden. 

Eén bak wordt zelfs beheerd door vier verschillende 

mensen. Ondertussen hebben ze ook hun eigen huis 

opengesteld tijdens de duurzame Huizenroute in 2023.

Ondanks dat ze van 3 hectare grond nu een kleine 

tuin hebben, hebben Greetje en haar man hier 

veel aandacht voor. “Onze tuin is redelijk 

klimaatadaptief gemaakt. Het is vooral 

belangrijk om zo weinig mogelijk tegels te 

hebben. De verharding die er ligt is van 

schelpen.” We lopen naar de tuin en ik zie 

een waterton (200 liter), een compostvat 

en veel planten inclusief een Perenboom 

en een Magnolia. “We hebben hier ook een 

watermeter staan CurioUs. Dat is een meetactie 

die bijdraagt aan het onderzoek van Floris Boogaard 

en Allard Roest van de Hanzehogeschool Groningen. 

Zij willen heel precies in kaart brengen waar hoeveel 

regen valt en wij helpen daar bij.”

Dat Greetje een groen hart heeft is mij wel duidelijk. 

En dat deelt ze graag. Niet alleen met haar baan in het 

onderwijs, maar ook in de Groenste Buurt. Naast hun 

eigen tuintje hebben ze nog een huisje op Piccardthof 

en een buurtmoestuin. Voor verduurzamings- en 

vergroeningstips kan je zeker bij Greetje terecht!

Martine Haveman

Interview met buurtgenoot
Geertje Cnossen

Voor in de agenda 
Maandag 8 april organiseren wij weer een thema-avond! 

Deze keer gaat het over vergroening en inheemse planten. 
Houd onze website en de nieuwsbrief in de gaten - Groenstebuurt.nl

1.   De buurttuin

2/3. Eigen tuin

4.   Watermeter



Het Groenste Buurt Team 
ijvert voor het vergroenen 
en verduurzamen van de 
Noorderplantsoenbuurt. Het team 
wordt gevormd door vrijwilligers, 
buurtbewoners met belangstelling 
voor ‘groen’ en ‘duurzaam’ in de 
breedste zin van het woord. We 
werken geregeld samen met de 
gemeente en lokale coöperaties. 

Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: 
energiebe- sparing, groene 
beplanting in de straat, in de buurt 
of op het dak, duurzame acties, 
informatie en bewustwording.

Blijf op de hoogte en meld 
je aan voor de digitale 
nieuwsbrief; stuur een mail naar: 
groenstebuurt@gmail.com en 

je ontvangt de volgende editie in 
je inbox. Wil je meedoen met het 
Groenste Buurt Team? Stuur een 
berichtje en we nemen contact 
met je op.
over ons

Volg ons op Facebook, Twitter en  
www.groenstebuurt.nl
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• Totale energieverbruik in 2023 per aansluiting/ 

huishouden (gas en elektriciteit samen) is sinds 

2014 met een vijfde deel gedaald. 

• Totale energieverbruik in 2023 per aansluiting/ 

huishouden (gas en elektriciteit samen) is sinds 

2022 met 10% gedaald. 

• Eigen (kleinverbruik) opwek in de 

Noorderplantsoenbuurt is verdubbeld sinds 2019. 

Onze huidige penningmeester, Rik van Haalen, woont 

niet langer in de Noorderplantsoenbuurt en geeft zijn rol 

als Penningmeester terug. We zijn daarom op zoek naar 

iemand die de rol van Penningmeester op zich/haar wil 

nemen. Je bent als Penningmeester lid van het coöper-

atiebestuur en regelt alle financiën van de coöperatie. 

Het kost je een dagdeel per maand om deze taak op je te 

nemen. Je bent ook lid van het Groenste Buurt Team dat 

actief met veel vrijwilligers samen de Noorderplantsoen-

buurt vergroent en verduurzaamt.

Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de fi-

nanciën van de coöperatie, doe je betalingen en stuur je 

facturen. We maken daarbij gebruik van een boekhoudpro-

gramma. Er is voldoende expertise beschikbaar om je te 

helpen. Rik draagt de taken warm aan je over. 

Vind je groen belangrijk en wil je een bijdrage leveren aan 

de Noorderplantsoen- buurt? 

voorzitter@groenstebuurt.nl

De Groenste Buurt is op zoek 
naar een Penningmeester!

Lefier en de Gemeente Groningen hebben ons gevraagd 

om te onderzoeken of en hoe er zonnepanelen op De 

Studio (Akkerstraat 95-171 Moesstraat 1-13) geplaatst 

kunnen worden. Het is een groot dakoppervlak wat veel 

kan opleveren! Groter dakoppervlak betekent meer 

zonnepanelen en dus meer groene energie voor de buurt.  

We gaan een aantal scenario’s uitwerken die we 

voorleggen aan de bewoners zodat we plannen 

maken waar iedereen achter staat. Een mooie 

ontwikkeling, want als dit lukt kunnen we dit op meer 

grotere panden met meerdere bewoners toepassen.  

 

Wil jij hier ook graag over meepraten? 

Neem dan contact op met Jacob de Vries 

post@jwdevries.com

Zonnepanelen op De Studio?

Het einddoel van onze 

coöperatie en van het 

Groenste Buurt Team is om een 

energieneutrale buurt te zijn: 

we willen net zoveel energie 

opwekken als we verbruiken 

(bekijk ook ons Wijkenergieplan 

via groenstebuurt.nl/wat-doen-

wij/). Dit doen we door onze 

buurtgenoten te enthousiasmeren 

en te helpen om zoveel mogelijk 

energie te besparen, zelf energie 

op te wekken en duurzame energie 

af te nemen bij het coöperatieve 

energiebedrijf Energie VanOns. 

En we zien een mooie dalende 

trendlijn!

In 2014 is de Groenste Buurt als 

coöperatie opgericht. Sinds die 

tijd is het totale energieverbruik 

per huishouden met een vijfde 

deel gedaald. Hieruit kunnen we 

concluderen dat we efficiënter 

met energie omgaan. Als we 

Welke resultaten zien we?  

2022 met 2023 vergelijken zien 

we al een daling van maar liefst 

10% in energieverbruik. Dit is 

gemeten in gas + elektriciteit 

per huishouden (aansluiting). En 

eigen energieopwekking wordt nu 

al door dubbel zoveel huishoudens 

gedaan vergeleken 2019. 

Laten we zo doorgaan! 



Ben jij een lokale ondernemer?
Adverteer bij ons en ondersteun 
zowel je bedrijf als het succes 
van je buurtkrant.

Meer weten? 
Scan QR code


