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U kunt hier terecht voor :      

• Traditionele Thai Massage

• Sport Massage

• Ontspannende Olie Massage

• Kruidenstempel Massage

Arokaya thai massage

Prijslijst

30 minuten 25 euro

60 minuten 45 euro

90 minuten 65 euro

120 minuten 85 euro

Openingstijden: Ma t/m Za 11:00 - 22:00. Zondag gesloten.

Kloosterstraat 1A 9717 LA Groningen 

U kunt alleen telefonisch afspreken: 06 18843545.

Iedere dag open vanaf 16:00

Hoek kerklaan – grachtstraat

www.cafedebres.nl 

facebook.com/cafedebres

instagram.com/cafedebres

cafedebres@gmail.com

HANDIGE NUMMERS:
Brandweerkazerne Sontweg: 088 162 5000 |  

fietswrak of weesfiets melden: 14 050 (verkort 

nummer gemeente) | Gratis juridisch advies:  

juridischloket.nl/contact/groningen of 0900 8020 

| Gratis juridisch advies (Rechtenstudenten RUG): 

hetjuridischsspreekuur.nl | Maatschappelijk vrij-

willigers humanitas.nl/afdeling/groningen_stad | 

Overlast melden: 0900-8844 | Storing ondergrondse 

container: (050) 367 1000 | Whatsapp Gemeente 

Groningen: 06-128 23 973 | Wijkagent Agnes 

Groenhagen: 0900-8844
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De Wilde Slager: een winkel, een keuken, 
een slagerij, een proeflokaal, een school. 

De enige plek in Groningen waar u wild kunt 
kopen, bereiden, voelen, ontdekken, 

aanraken, ruiken en proeven.

Nieuwe Kerkhof 10
Groningen

Tel +316 23 88 5232 
www.dewildeslager.nl

 @dewildeslager

 /dewildeslager

 /dewildeslager

Trage Mac? iPhone vol? 
Synchronisatie problemen?

/DoctorApple050
0615281178
doctor-apple.nl

Oosterstraat 26, Groningen

bij besteding vanaf €25,-

speciaal voor alle buurtjes:

GRATIS 
handgemaakte 
chocoladereep



Voor meer actuele zaken, kijk op: www.noorderplantsoen.nl
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Van de voorzitterVoorwoord

In onze mooie buurt gaat het 
leven in veel gevallen z’n 
gangetje. Maar toch is alles 

anders dan anders. 

Nog steeds worden we op veel ma-
nieren beknot in ons doen en laten. 
Ik denk dat ik namens velen spreek, 
als ik zeg dat we uitkijken naar het 
moment dat alles weer kan en mag. 
Gaan waar je wilt, samen komen, 
ongedwongen op een bankje zitten, 
elkaar omarmen …..  nou ja, zo kan 
ik nog wel even doorgaan. Helaas, 
het is nog niet zover en voeren we 
weer de actie “Help onze Horeca”, 
die ook nu weer succesvol verloopt. 
Velen helpen mee en genieten van 
een opgehaalde of bezorgde maaltijd. 
Waarschijnlijk blijft deze actie nog 
een tijdje nodig.

Copy Right
Op vrijdag 20 november hebben we 
met ruim 20 buurtbewoners gepro-
testeerd voor de winkel van Copy-
Right. Door allerlei gebeurtenissen 
werd de winkel en het woonhuis via 
een veiling te koop aangeboden. 
Jean-Paul en Anneke Visser, eigena-
ren van CopyRight, hadden het nakij-
ken. Door een paar mailtjes te sturen 
aan buurtgenoten, via Nextdoor en 
Lopend vuurtje, hadden we snel ruim 
20 mensen om 9 uur bijeen voor de 
winkel. Want tussen 9 en 10 uur was 
er een kijkmoment voor potentiële 
kopers. Iedereen had een tekstbord 
in de hand met teksten als CopyRight 
moet blijven, Weg met malafide 
beleggers, Het  van de Kerklaan 
moet blijven bestaan!! Onze actie 
had succes! De veiling is uiteindelijk 
afgeblazen. De Vissers krijgen weer 
een kans. Fantastisch! Als buurt ho-
pen we natuurlijk dat CopyRight, van 
Jean-Paul en Anneke Visser, nog lang 
zal blijven.

Kabels en Leidingen
Nog steeds is het deel tussen de 
Kerklaan en de Koninginnelaan niet 
klaar. In de laatste buurtkranten liet ik 
me steeds positief uit over de aanpak 
van de werkzaamheden. Direct na 
de herfsteditie van deze krant bleek 
echter dat er onderhuids toch veel 
klachten leefden. Er werd hard door 
de straten gereden met grote voer-
tuigen, men startte heel vroeg op de 
dag met veel lawaai, zandhopen voor 
de deur en veel obstakels van borden 
en hekken. Gelukkig was er weinig 
voor nodig om de uitvoerder Verkley, 
de gemeente, een aantal bewoners 
en ik als vertegenwoordiger van de 
bewonersorganisatie om de tafel te 
krijgen. Het was een open en eerlijk 
gesprek met als resultaat begrip voor 
elkaar ergernis. Het belangrijkste 
voor de bewoners was dat Verkley 
beloofde zijn werknemers nogmaals 
nadrukkelijk aan te spreken op hun 
gedrag op straat en in de voertuigen. 
Verkley doet zijn best de werkzaam-
heden voor de Kerst af te ronden. 
Hopelijk gaat ze dat lukken en is de 
overlast achter de rug.

Bewonersbijeenkomst
De laatste twee bewonersbijeenkom-
sten zijn helaas niet doorgegaan van-
wege corona. Erg jammer dat we el-
kaar niet hebben kunnen ontmoeten 
om over buurtzaken van gedachten 
te wisselen. Hoewel we niet weten 
hoe het in begin 2021 gaat lopen, 
hebben we besloten de bewonersbij-
eenkomst te plannen voor woensdag 
14 april om 20 uur. Hopelijk ontmoe-
ten we elkaar dan wel in -waarschijn-
lijk- Het Paleis. Is het fysiek dan nog 
niet mogelijk, dan maken we er een 
onlinebijeenkomst van. We laten dan 
via de bekende posters en de buurt-
website weten hoe dat gaat verlopen.

Nieuwjaarsborrel
In deze krant staat een stukje over de 
organisatie van de Nieuwjaarsborrel. 
Ik hoop dat velen meedoen om online 
een toast uit te brengen op het nieu-
we jaar en meedoen aan de online-
quiz. Tot dan!

Namens het bestuur wens ik ieder 
goede feestdagen en alvast een 
gelukkig 2021. En blijf vooral ge-
zond!!

Gerard van de Poll

Pantha Rhei 
Het leven lijkt zijn glans te verliezen en bewegingsloos te 
worden. Maar misschien komt dit omdat kranten, journaals en 
nieuwsrubrieken zoveel van hun tijd, pagina’s of ruimte vullen 
met berichten over alles wat met corona te maken heeft. Ein-
deloze teksten en elke dag weer dezelfde vragen en dezelfde 
gezichten in beeld. Ik sla al gauw de eerste vier bladzijden van 
mijn krant om of zap naar een andere zender zodra het journaal 
begint. Op zoek naar het andere. De Amerikaanse verkiezingen 
laten op een bizarre manier zien hoe mensen in een paar jaar 
tijd uit elkaar gegroeid zijn. En dat juist in een tijd dat solida-
riteit méér dan nodig is. We vergeten de Brexit bijna. Op 31 
december is het zover. Tot nu toe bijna geen beweging in de 
toenadering tot elkaar. Hoeveel onnodige energie is er al verlo-
ren gegaan om iets te bereiken waar niemand echt gelukkig van 
wordt. Of meer recent, de teloorgang van Forum voor Democra-
tie. Hoe je ook over de partij en hun denkbeelden denkt, het is 
bijna niet te bevatten dat er zoveel negativiteit ontstaat in zo’n 
korte tijd. Wat beweegt mensen?
 
En dan de vaccins tegen corona. Die geven ons straks weer alle 
vrijheid om ons leven weer te herleven als nooit tevoren. Ten-
minste als er genoeg vaccins, plastic buisjes, injectienaalden, 
pleisters, watjes, injectiestraten en mensen zijn die de spuiten 
kunnen zetten. En wie had gedacht dat het virus zou bereiken 
wat velen van ons al jaren wensen? Een vuurwerkverbod. Dat 
zet anderen weer in beweging. Jongeren die uit protest tegen 
de noodgedwongen inperking van hun sociale vrijheid vuurwerk 
afsteken. De jeugd hoort zich te verzetten op die leeftijd. 
 
De algehele onvrede zet groepen in beweging. Black Friday, een 
bedenksel om de verkoop van overtollige en moeilijk verkoop-
bare producten in beweging te zetten aan kooplustige klanten. 
Zeker nu winkelen als recreatieve uitspatting geliefd is onder ve-
len van ons.  Afgelopen zaterdag heb ik geprobeerd het Zweed-
se warenhuis in de stad te bezoeken. Een rij van meer dan 300 
mensen stond bewegingsloos voor de ingang. Na 10 minuten 
heb ik mijzelf voor gek verklaard en ben huiswaarts gekeerd. 
Kennelijk staan mensen liever een uur in de rij dan thuis met 
een nutteloos gevoel op de bank te zitten. In de afgelopen we-
ken kwamen mensen uit onze wijk in beweging. Aanleiding was 
de aankondiging van een openbare veiling van het pand van 
CopyRight. Zouden de uitbaters Jean-Paul en Anneke ten prooi 
vallen aan projectontwikkelaars? Binnen no time stonden buurt-
genoten met tekstborden op de stoep. Ons Noorderplantsoen 
beweegt ook voortdurend. Weer of geen weer, mensen lopen 
pratend heen en weer, vaak gewapend met een warme coffee 
to go. Mooi om te zien. Panta rhei, alles stroomt!

Léon Dirrix

Foto: Elles Veldhuis



C
artoon: G

abor sr.

Verwacht 

Agenda

Onze buurt telt vele nauwe straatjes die vaak vol staan 
met geparkeerde auto’s. Op enkele wat bredere straten 
raast het verkeer soms met veel te hoge snelheid. Niet 
alleen auto’s, maar in toenemende mate ook scooters, 
e-bikes, maaltijdbezorgers, koeriersbusjes en heel veel 
fietsers. Als bestuur hebben we al regelmatig bij de ge-
meente aangedrongen op het nemen van extra verkeers-
maatregelen op bepaalde punten in de wijk. De Kerklaan 
en het kruispunt bij café de Bres staan op de nominatie 
om in 2022 aangepast te worden. Een beetje laat naar 
onze mening. Maar er zijn ook heel veel andere plaatsen 
die minder in het oog springen en waar de verkeerssitu-
atie ook moeilijk, onoverzichtelijk en dus gevaarlijk is. 
Zeker als in die straten ook nog kinderen buiten spelen! 
Om verkeersdeelnemers tijdig te waarschuwen heeft de 

buurtvereniging zes verkeerspoppetjes aangeschaft, die we 
willen plaatsen op die plekken waar verkeersdeelnemers 
extra moeten opletten en hun snelheid moeten aanpassen. 
Wij vragen jullie als wijkbewoners waar deze poppetjes 
moeten komen. Jullie weten als geen ander welke plek-
ken gevaarlijk zijn en waar extra oplettendheid gevraagd 
wordt. Geef deze plek op en mail dit naar bestuur@noor-
derplantsoen.nl.  
Wij zorgen dat daar dan een poppetje geplaatst wordt. Als 
er meer plaatsen aangegeven worden dan er poppetjes 
zijn, dan maken we de keuze op basis van volgorde van 
binnenkomst. Na een maand of drie komen ze op de andere 
plaatsen in de wijk te staan.  
Zo rouleren we de poppetjes door onze buurt. Kortom, mail 
ons! bestuur@noorderplantsoen.nl
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• 29 en 30 december en 31 december, warme drankjes en oliebollen bij de Bres.

• Alle dagen: steun onze horeca, meer info op pagina 34

• Digitale nieuwjaarsborrel en kwis 3 januari 2021, zie pagina 33

• 14 april 2021 bewonersbijeenkomst. 

Noteer alvast in 
je agenda !

Jarno Duursma 

Terwijl u deze zomer in korte broek aan het slenteren 
was door een Nederlands vakantiedorp of met uw 
blote voeten in uw opblaasbaar zwembadje zat af 
te koelen van het warme weer, golfde er een tsuna-
mi van opwinding door de digitale technologie- 
wereld. Het betrof de bekendmaking van de soft-
ware van GPT-3. Ongetwijfeld zegt u dat helemaal 
niks. Maar het is wel goed om het te weten: GPT-3 
gaat namelijk ons leven makkelijker maken. Het is, 
simpel gezegd, een heel slim computerprogramma 
dat zelfstandig in staat is om teksten te schrijven. 
Het heeft dat geleerd door heel veel tekst van het 
internet te plukken en daarvan te leren.
 
Hoe werkt dat? 
Het kunstmatig intelligent systeem heeft zoveel tek-
sten gelezen op het internet dat het supergoed is ge-
worden in het voorspellen van het volgende woord 
in een zin en vervolgens in staat is om deze op te 
schrijven. Dat voorspellen en schrijven doet het zó 
knap, dat de GPT-3 teksten soms niet meer te onder-
scheiden zijn van door mensen geschreven teksten. 
 
In de toekomst gaan dit soort systemen e-mailberich-
ten voor ons schrijven op basis van binnenkomende 
mailtjes. Het enige dat wij hoeven te doen is het ant-
woord controleren en drukken op de knop ‘verzen-
den’. Ook zullen dit soort systemen in staat zijn om 
samenvattingen te schrijven van lange artikelen en 
rapporten. Dat scheelt veel leestijd voor de gemid-
delde professional. Ben je bezig met het schrijven 
van een artikel of verhaal? Deze software gaat je 
in de toekomst helpen met een nieuwe invalshoek, 
alinea of verhaallijn. Creatieve processen vinden zo 
steeds meer plaats in samenwerking met kunstmatig 
intelligente software. Microsoft herkent deze waar-
de en kocht een dure vergunning om deze software 
te mogen gebruiken, waarschijnlijk via Word, Excel 
en PowerPoint.

 
Natuurlijk hebben we ook al de eerste deskundigen 
gehoord, waaronder ondergetekende, die wijzen 
op de mogelijke risico’s van dit soort technologie. 
U kunt zich bijvoorbeeld voorstellen dat, gezien het 
feit dat deze software zijn informatie haalt van het 
complete internet, de teksten ook vooroordelen en 
racistisch taalgebruik bevatten. Tevens maakt deze 
software het in de toekomst mogelijk om nepnieuws 
te verspreiden en om bestaande feiten te verdrinken 
in een vloedgolf van nepartikelen.
 
We hoeven overigens niet bang te zijn dat we als 
mens onmisbaar worden. Zeker niet. Dit soort soft-
ware heeft immers geen weet van de betekenis van 
woorden. Ook heeft het nog maar weinig kennis 
over de fysieke wereld om ons heen. Het is in staat 
om korte stukken tekst te schrijven, vooral met een 
fantasierijke invalshoek. Maar niet een betoog over 
hyperinflatie in Duitsland in de jaren dertig.
Op dit moment lijkt het computersysteem dus vooral 
op de leerling die zijn huiswerk niet heeft gemaakt, 
naar voren wordt geroepen in de klas en waarvan je 
tijdens zijn presentatie denkt: ‘Verzint ‘ie dit nou? 
Of is het echt?’. 
Dat laatste is wat ik u mee wil geven. In de toekomst 
wordt de scheidslijn tussen wat wij als mensen creë-
ren en wat afkomstig is van kunstmatig intelligente 
software steeds dunner. Met de bijbehorende zoete 
vruchten en risico’s.

Verkeerspoppetjes waar moeten ze staan?
Jarno Duursma bericht op deze plek over de wereld van artificial 
intelligence, blockchain en andere techtrends. Jarno is trendwatcher, 
auteur en spreker. En ook bewoner van de Noorderplantsoenbuurt.

Duursma digitaal [8]

De digitale tekstschrijver



HUISDIER IN DE BUURT [3]

Het is een vrolijke boel bij 
Mirjam in de Kalverstraat: 
twee katten en een alert 

hondje heeft zij onder haar hoede. 

Als ik bij de voordeur sta blijkt aanbellen 
niet nodig want Loeki (kruising shih tzu 
en maltezer) heeft mij al opgemerkt en 
kondigt mij luid blaffend aan. Poes Wil-
lem wacht tot ik voldoende interessant 
ben geworden in mijn pogingen hem 
te lokken en laat zich daarna uitgebreid 
aaien, en Dizzy heeft een lekker plekje 
gevonden achter in de voorraadkast waar 
hij niet uit tevoorschijn komt. Het enige 
wat ik van deze (zwarte) kat kan zien zijn 
twee ogen die terugkijken vanuit het don-
ker. 
Loeki’s grootste fan, kleinzoon Thiago (9), 
is ook aanwezig bij het interview. Zodra 
er vragen komen over zijn lievelingshond 
verandert zijn aanvankelijke verlegenheid 
al gauw in groot enthousiasme, want 
Thiago heeft Loeki zelf gekozen uit een 
nestje en ze doen veel samen. Zo zijn er 
wedstrijdjes wie het hardst kan rennen 
(meestal wint Loeki), zijn er kadootjes op 
dierendag èn op Loeki’s verjaardag èn met 
Sinterklaas, en heel vaak gaat Loeki lo-
geren bij Thiago. Er wordt dan een prins-
heerlijk bedje gemaakt: een hutje onder 

de tafel, waar Thiago dan gezellig naast 
komt liggen. Als Loeki tenminste niet te 
hard snurkt!  
Sowieso vindt Loeki het fijn om een beet-
je verstopt te slapen, bijvoorbeeld in een 
mandje of onder de bank. Dat levert ook 
weleens situaties op waarin Loeki ineens 
kwijt is, zoals een keer op vakantie toen 
Mirjam ineens bedacht dat ze Loeki al een 
poosje niet gezien had. Net toen ze bang 
werd dat Loeki echt kwijt was kwam hij 
er slaperig aanwandelen en bleek hij ge-
woon al ‘naar bed’ in zijn mandje in de 
tent. 
Loeki is een alerte en intelligente hond, 
maar kan soms ook wel onnozel zijn. Zo 
is hij met zijn zeven jaar oud nog steeds 
die hond die achter zijn eigen staart aan-
rent (waarvan akte). Het ras staat bekend 
vanwege hun goede klik met kinderen en 
hier is ook bewust voor gekozen. Loeki 
houdt inderdaad van mensen maar is niet 
zo dol op andere honden. Hier is echter 
één uitzondering op: zijn vriendinnetje 
Sookie, ook een shih tzu!   
Verder bewaart Loeki graag de vrede in 
huis. Willem en Dizzy zijn echte knuffe-
laars en likken elkaar vaak, maar soms is 
Willem daar ineens zat van en ontstaat er 
ruzie. Loeki springt dan als scheidsrechter 
tussenbeide en haalt ze uit elkaar. Omdat 

de hond met katten is opgegroeid en de 
katten met honden, zijn er gelukkig zel-
den ruzies tussen Loeki en de katten. 
Kat Willem is voortgekomen uit de ‘tie-
nerzwangerschap’ van de kat van een 
vriendin van Mirjam. Toen deze naar de 
dierenarts ging om haar kat te laten steri-
liseren kreeg ze te horen dat ze nét te laat 
was: de kat bleek al drachtig. Zo is Willem 
als kitten bij Mirjam terechtgekomen. 
Dizzy, vernoemd naar jazztrompettist 
Dizzy Gillespie, is ooit bij een collega over 
het hek gegooid, en is via een briefje op 
het werk ook in de Kalverstraat beland. 
Dat Mirjam graag een warm thuis biedt 
aan dieren blijkt ook wel uit het verhaal 
van haar vorige (inmiddels overleden) 
hond, een behoorlijk formaatje groter 
dan Loeki. Deze hond (Sam, een asbak 
van Kreta) was door zijn eigenaren zwaar 
mishandeld in een poging hem agres-
siever en waakser te maken. Ze hebben 
zelfs zijn oren afgeknipt, waarschijnlijk 
om hem stoerder te laten lijken. Gelukkig 
is Sam een zachtaardige hond gebleven 
die steeds meer opknapte onder Mirjams 
zorg. Ze kreeg zelfs een keer de vraag of 
ze ‘nou alweer een hond met geknipte 
oren had’, omdat de buurtbewoner die 
haar af en toe zag met Sam dacht dat ze 
eerst een veel kleinere hond had. Nee, 
Sam was gewoon weer veel zelfverzeker-
der gaan lopen!

Ook adverteren in de buurtkrant?
Tarieven voor bedrijven gevestigd in de buurt:

Bij adverteren in 1 buurkrant per jaar: € 9,00
Bij adverteren in 2 buurkranten per jaar: € 8,00
Bij adverteren in 3/4 buurkranten per jaar: € 6,50

Prijzen zijn per blokje.1 blokje is 1/21 A4.

Voor adverteerders buiten Noorderplantsoenbuurt: 
€ 1,- per blokje extra per editie buurtkrant.

Mail naar redactie@noorderplantsoen.nl voor een overzicht van de juiste advertentiematen.
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Spelenderwijs leren pianospelen 

Pianoles en improvisatiespel voor alle leeftijden: 
Op ontspannen en creatieve wijze les volgen,   
in dialoog met jouw vragen en muziekinteresse.      

Bij ervaren docent en pianist/ improvisator: 
Verlengde Grachtstraat 33 � 06-13 56 92 87                                      

pianolesopmaatgroningen.nl � coerthuijsman@gmail.com

Meubelmakerij de Vijf Zinnen

• ruim 30 jaar ervaring
• meubels, keukens, 

kastenwanden etc.
• allerlei houtsoorten 

zoals kersen, eiken, 
esdoorn etc.

• redelijke prijs

Paul Stoffels
Selwerderdwarsstraat 18
Tel: 050-318 22 34
E-mail: tompauline@planet.nl

Samen Zorgvuldig PassendS Z ldi P d

T 050 318 66 36
www.carlavanderburg.nl
www.kinderuitvaart-groningen.nl

Het adres voor uw friet, snacks, (stok)broodjes, (soft)ijs en Milkshakes
Daarnaast hebben we een ruim aanbod aan menu's. Probeer ook eens  
onze zelfgemaakte eierbal, hamburger, kipsaté of gehaktbal!

U bent van harte welkom en we zien u graag terug!

Fung Luk en Cuiwei Ji

Kerklaan 5, 9717 HA Groningen, 050-8507428 | Openingstijden:
ma 16:00-22:30 . di t/m vrij 12:00-23:00 . za 14:00-23:00 . zo 14:00-22:30

Nieuwe Ebbingestraat 36A
9712 NL Groningen
050 31112340
06 54 79 50 59
info@schilderscheffer.nl
www.schilderscheffer.nl

 Schildersbedrijf G.S. Scheffer
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Koninginnelaan 35 | 9717 BN Groningen 
06 42 92 00 12   |    terluinuitvaart.nl 

Ik spreek Titia de Groot in haar ruime bovenwo-
ning aan de Konninginnelaan. Het is lawaaiierig 
buiten. “Al maanden werken ze hier aan kabels 

en leidingen. De containers van de aannemer staan 
voor mijn deur en vanaf 7 uur ’s ochtends is het actie. 
Ik niet weet wat me overkomt als het hier straks stil 
is.”

Opgebrand
Titia was au pair in Franstalig Brussel en heeft Frans en 
flamencogitaar gestudeerd. “Ik gaf lang les aan het voor-
malig Belcampo en het Werkman college. De verbinding 
met kinderen vond ik heerlijk en natuurlijk mijn passie voor 
de Franse taal. Door diverse persoonlijke ervaringen en de 
intensiteit van het lesgeven raakte ik langzamerhand opge-
brand. Ik wilde echt iets anders. Dat heeft ook een mooie 
kant. Je gaat dingen anders zien, krijgt een ander besef,  je 
leert jezelf beter kennen en hoe je in het leven staat. Een 
verandering kun je alleen maar maken als je dat zelf echt 
wilt. Toen heb ik de omslag gemaakt.”

Heldervoelend
Titia had inmiddels de opleiding tot sensi-therapeute ge-
vonden. Dat ze hooggevoelig was, wist ze.
Hooggevoelige mensen hebben meer antennes uitstaan 
dan anderen. Ze zijn gevoeliger voor sfeer, drukte, geluid, 
stemmingen van anderen en krijgen per dag meer prikkels 

binnen. “Niet iedere hooggevoelige is helderziend of hel-
dervoelend. Ik ben wel heldervoelend”, zegt Titia, “ik voel 
dingen aan zoals emoties, gevoelens en gedachten. Ik stem 
af op de energie van mensen en weet welke stappen ze 
moeten zetten om zich beter en gelukkiger te voelen en 
meer innerlijke rust te krijgen.” 

Loslaten
“De meeste mensen die ik begeleid, zitten niet lekker in 
hun vel, lopen tegen veel dingen aan, hebben weinig ener-
gie en vinden dat ze zo niet verder kunnen. Ze hebben 
steun, begrip en begeleiding nodig. Daar richt ik me op. Ik 
kan ze helpen zich beter en zelfbewuster te voelen. Maar 
ook dat ze leren loslaten. Waarom altijd de controle willen 
houden over dingen? Hoe opgelucht kun je je voelen, als je 
dingen echt kunt loslaten.”

Blokkades
“Sensitherapie is effectief, het gaat direct naar de kern. Ik 
maak gebruik van verschillende methodes en meet dingen 
uit met mijn biosensor. Zo meet ik de invloed van voeding, 
eventuele allergieën, het immuunsysteem, het energieni-
veau. Ook werk ik met edelstenen, doe een pijnprotocol, 
burnoutprotocol, drukpuntmassage, traumabehandeling. 
Het mooie is dat er altijd uitkomt, wat er uit moet komen. 
Elke behandeling is weer anders. Ik hef blokkades op die 
energiestromen in je lichaam blokkeren. Vaak weten men-
sen niet eens dat je energiestromen hebt. Behandelingen 
van mij werken lang door. Je komt niet de week erna weer 
terug. Vaak zit er een week of zes tussen. Het heeft ge-
woon tijd nodig om in te dalen.” 

Titia de Groot / Sensi therapie 
T: 06 17625974 
E: info@praktijkderozentuin.nl 
W: www.praktijkderozentuin.nl

“ Sensitherapie is effectief, 
het gaat direct naar de kern" 
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Eenmanszaak in de buurt



Tekst en foto: Tanja de H
aan 

Alles wat ik doe is eigenlijk muziek gerelateerd, 
muziek is mijn levenselixer”, zegt Johanz Wes-
terman, thuis aan de Kerklaan tussen een paar 

online meetings door. Johanz, bekend als Thee J. Jo-
hanz, produceert en mastert muziek onder meer via 
zijn label Ballyhoo, is actief als deejay en geeft les 
aan de popacademie in Leeuwarden. Mocht je zijn 
muziek in een genre willen plaatsen, dan zou het 
dance zijn. Of house. Of ligt het niet zo simpel?    

“Leftfield house misschien”, oppert Johanz. “Maar ik hecht 
niet zo aan die namen, ik hou er van muziekstijlen te integreren 
en grenzen te verkennen. Ik speelde vroeger met de noise rock 
band Captain Nemo in het voorprogramma van Pearl Jam. Wij 
werden voor het gemak ook maar grunge genoemd. ‘Ook pri-
ma’ dachten we.” Ondertussen legde hij zich toe op dance en 
kreeg daarmee internationaal naam.

Johanz vertelt graag èn snel, met hond Cypri slapend op de 
bank en de kat die kopjes vraagt. Anderhalve meter elpees in de 
kast en een rustig roterend Lenco draaitafeltje zonder plaat erop. 
“Die zet ik bijna nooit uit. Hij draait nu dus al bijna veertien jaar 
bijna onafgebroken. Schijnt niet zo goed te zijn om hem steeds 
uit en aan te zetten. Ook wel mooi toch, het huisje waar het 
draaitafeltje altijd draait.”

Sowieso altijd met muziek bezig geweest, van jongs af aan: ”Ik 
nam dingen op met een cassetterecorder, instrument voor in-
strument. Zo deed ik soms maanden over één nummer. Ik leerde 
er veel van, vooral ook omgaan met gedoe. Want dat is het na-
tuurlijk soms, gedoe. Ik hoor wel eens jongeren -die verder niets 
met muziek doen- zeggen ‘O leuk, deejay, wil ik ook wel wor-
den’. Dan denk ik ‘doe maar niet, neem maar beter een gewone 
baan’. Je moet een beetje een fanaat zijn.”

Johanz is opgegroeid in Winschoten en Groningen (‘die Z in de 
naam was wel handig want er waren altijd vrij veel Johannen in 
de klas’) en heeft ‘een paar keer’ in Amsterdam gewoond. Hij 

werd altijd al aangetrokken door muziek uit andere culturen en 
speciaal uit India. “Leerde ik kennen door het VPRO-programma 
De Wilde Wereld. Ik ging als tiener ook wel naar Apollo, een 
Surinaamse videotheek in de Indische buurt. Daar dronken ze 
whisky op vrijdagmiddag, dan kreeg ik ook een glaasje. Zo van 
‘hij hoort er ook bij’.”

Hij verblijft normaal gesproken elk jaar zeker een maand in India. 
“De mentaliteit is er fijn. Minder individueel, mensen hebben 
meer de behoefte om te connecten, ook met de natuur.  
Ballyhoo klinkt Indiaas maar is een term die te maken marketing: 
rumoer maken.” Johanz redeneert door naar het begrip com-
motie. “Dat is waar het mij om gaat, iets losmaken. Dat is wat 
ik met muziek wil. Geluid dat betovert, een sonische ervaring 
teweeg brengt. Je moet weten dat cellen zijn ontstaan door tril-
lingen. Geluid moet een tinteling voor de cellen zijn.” En weer 
terug naar de marketing: “Dat individualisme, al die materiële 
behoeftes die door de marketing worden aangewakkerd. Terwijl 
de meeste mensen willen connecten en denken: ‘Ik wil helemaal 
geen iPad, ik wil een knuffel.’

Door corona liggen de optredens stil, al heeft Johanz deze zo-
mer regelmatig gedraaid bij yoga evenementen. “Heel fijn om 
te doen, op een geweldige plek in het bos. Door de corona is er 
ook tijd om dingen te doen waar ik anders nooit aan toe kom.” 
Hij wijst op de anderhalve meter elpees. “Ik heb er wel iets van 
20.000 maar mijn vrouw wilde dat niet allemaal meer in de 
woonkamer hebben. Snap ik wel. Dus ik moest selecteren, de 
rest staat nu in de studio.” 

Alweer veertien jaar aan de Kerklaan. “Ik zou echt geen andere 
buurt in de stad weten waar ik liever zou wonen. Ik dacht vroe-
ger nog weleens dat ik in Amsterdam moest gaan wonen, maar 
dat heb ik nu helemaal niet meer.”

Momenteel helaas geen optredens maar google ‘Johanz’  
en je vindt zijn muziek, ook op Spotify.
Of kijk op www.johanz.nl en www.ballyhoostudio.nl

Geluid moet een tinteling voor de cellen zijn

“
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De kunst van het maken (13)

Student in beeld (1)

Hee! Vertel eens iets over jezelf? 
Hoi! Ik ben Neringa, ik kom uit Litou-
wen en ik studeer sinds 2017 aan de 
Hanzehogeschool. Ik hou van analo-
ge fotografie en ben breed geïnteres-
seerd in onder meer politiek en het 
milieu. Verder hou ik erg van dansen!

Waarom ben je in Nederland gaan 
studeren? Ik wilde graag naar het 
buitenland. Nadat ik ook Denemar-
ken heb overwogen is het toch Ne-
derland geworden, hoewel ik er nooit 
eerder geweest was. Onder andere 
mijn vader die er een poosje gewerkt 
heeft en een paar vrienden van de 
middelbare school, die ook hier stu-
deerden, hebben het me aangeraden. 

Wat vind je fijn aan Nederland/
Groningen/deze buurt?  
Ik vind de Nederlandse cultuur prettig, 
net zoals mijn vader en vrienden me 
hadden verteld. Ik woon natuurlijk 
nog maar kort in deze buurt, dus veel 
mensen ken ik er niet. Dat is ook erg 
lastig als student: waar ontmoet je 
elkaar? Gelukkig heb ik het toeval 
dat mijn vriend, die Nederlands is, 
een maand eerder in dezelfde straat 
is komen wonen. Dat is natuurlijk wel 
erg gezellig. Ik vind de wijk verder erg 
leuk! Vooral alle mooie en schattige 
huisjes. Soms als ik ’s avonds over 
straat loop gluur ik wel eens naar bin-
nen om naar de gezellige inrichting te 
kijken. 
Het is fijn dat alles op loopafstand 
is: het station, de supermarkt, het 
centrum… En natuurlijk het Noorder-
plantsoen. Tijdens mijn stage moest 

ik thuiswerken en het was heel fijn 
om in mijn pauzes een rondje te kun-
nen lopen door het park.

Hoe zie je je toekomst voor je? 
Ik zou graag in Nederland blijven; ik 
ben daarom ook bezig om de taal te 
leren. Het liefst blijf ik in Groningen 
maar ik vrees dat hier geen werk voor 
me is. Dus misschien moet ik naar de 
Randstad verhuizen voor een betere 
baankans. Het lijkt me ook geweldig 
om rond te reizen en een poosje er-
gens anders te wonen, zoals in Berlijn 
of Barcelona.   
Ik maak me wel zorgen over het 
vinden van een stageplek en daarna 
een goede baan. Er ligt veel druk op 
je omdat er zo veel concurrentie is. 
Ik kan ook niet wachten tot de dis-
cotheken weer opengaan. Ik mis het 
dansen enorm!

Wie: Neringa Rekašiūtė, 23 jaar oud 
Waar: Tuinbouwstraat 
Studie: derdejaars International Business  
@ Hanzehogeschool 
In Nederland sinds: 2017
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hetjuridischspreekuur.nl › alle locaties op onze site

Van buurtkrant tot website! 

info@ellesontwerpt.nl
[t] 06 55 97 73 82

Kalverstraat 1 | Groningen

CurryHuis Kerklaan

www.IndiaasGroningen.nl

Telefoon: 050 577 79 39
Openingstijden: 16.15 – 21.45 uur
Maandag gesloten

Kerklaan 23  |  Groningen

Tekst en foto: Evelien van den Bos 
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Zangschool 

VILLA KA GRONINGEN

Iedereen kan leren zingen!  

Zingen is voor iedereen!

Zingen is niet alleen voor een paar uitverkorenen,  
zingen is zoals het vanaf begin der tijd bedoeld is....

ZANGLES 

ZANGTHERAPIE 

AUDITIETRAINING 

PODIUMVREES 

NLP-COACHING 

HIGH-PERFORMANCE COACHING 

VILLA KA GRONINGEN

MARTIJN BLIJSWIJK 

T: 06 - 50294029 

E: villakagroningen@gmail.com 

W: www.zangschoolvillaka.com 

Geïnteresseerd? 
Neem contact op voor meer info

Vrijwilliger van het kwartaal [23]

Deze keer zetten we buurt-
vrijwilliger Anneke van Die-
pen (69) in het spotlicht. Zij 

woont in de Baanstraat.

Sinds wanneer woon je hier in de 
Noorderplantsoenbuurt?

Ik woon al heel lang in de Baanstraat. 
Hoe lang? Ik kan je vertellen dat ik 
van alle Baanstraters hier het langst 
woon. (Schrijver dezes zal een tipje 
van de sluier oplichten: zij woont er 
sinds 1987 en is de één na oudste 
bewoner van deze mooie straat...)

Op wat voor manier ben je actief 
in de buurt?

Ik ben wijkcoördinator van de Nier-
stichting. Dat houdt in dat ik vanuit 
een door de Nierstichting geleverde 
lijst mensen benader of ze willen 
collecteren. Dat doe ik nu een jaar of 
zes. Het is altijd de derde week van 
september en het is best een klus: de 
lijst wisselt nogal eens omdat men-
sen niet meer kunnen of willen. Er is 
gelukkig ook een hele trouwe kern 
die met veel enthousiasme een flinke 
opbrengst halen. Het leukste moment 
om samen met de collectant de in-
houd van de bus te tellen en te horen 
hoe het de collectanten vergaan is 
tijdens het collecteren.
Hierbij nog een oproep: ik zou heel 
graag mijn lijst collectanten uitbrei-
den met mensen uit de Oranjewijk. 
In de eigen straat is het het prettigst 
lopen en wordt er het meest opge-
haald!

Sinds mijn pensionering ben ik vrij-
williger bij Humanitas. Ik begeleid nu 
een gezin uit Eritrea. Het doel daarbij 
is de spreekvaardigheid van de vrouw 
des huizes te verbeteren en haar so-
ciale netwerk wat uit te breiden. Het 
gaat nu vooral om het spreken van 
de Nederlandse taal, ze doet de NT2 
cursus en moet veel oefenen.  

Eerder heb ik ook al een gezin begeleid. Daar lag de nadruk vooral op activeren-
de- en ontwikkelingsactiviteiten met de jonge kinderen.
Verder ben ik nog logeeroma, ook via Humanitas. Die hebben een project 
“Kind aan huis”. Kinderen komen dan één weekend per maand bij je thuis 
logeren. Dit om het gezin te ontlasten. Dit kan gaan om een eenoudergezin, 
gezinnen met kleine netwerken (familie of anderszins) of grote gezinnen, waar 
een kind niet genoeg aandacht krijgt. Zo komt bij mij al anderhalf jaar een jon-
getje van vijf jaar met regelmaat logeren. Ik geniet daar erg van.

Wat is je motivatie om dit werk te doen?

Voor wat betreft mijn werk voor de Nierstichting: ik werd gebeld door hen en 
ik vond dat ik best wel wat kon doen voor de maatschappij. Mijn werk voor 
Humanitas komt voort uit mijn persoonlijke interesse en professionele achter-
grond: ik kom uit het welzijnswerk en de laatste 16 jaar heb ik sociaal-pedago-
gische vakken gegeven op het MBO. Het is heel bevredigend mijn ervaringen, 
expertise en interesse op deze manier te combineren.

Wat doe je verder zoal?

Genieten van mijn pensioen!
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MIEN TOENTJE (4)

Uw tuin voorbereiden voor de winter: de groene manier!

U zou ook vanuit esthetisch oogpunt bepaalde plantensoorten in uitgebloeide toestand kun-
nen laten overwinteren. Bijvoorbeeld kaardebol en echinacea zijn prachtig met een laagje rijp 
erover. Tuinontwerper Piet Oudolf gebruikt ze in zijn ontwerpen die jaarrond een schitterend 
gezicht zijn. 

www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/elk-vogeltje-eet-zoals-het-gebekt-is *

www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/winterwonder-vogeltuin 

irisgardenecologyblog.com/2015/10/12/het-niet-winterklaar-maken
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Tekst : Rieke Doornbos

De koude, donkere wintermaanden maken van 
uw tuin vaak een dooie boel: planten verkleu-
ren van sappig groen naar dor bruin en de nei-

ging is dan ook groot om alles maar af te knippen 
en aan te harken. Als u deze drang echter weet te 
weerstaan kunt u zomaar ineens een levendige tuin 
ervoor terugkrijgen! Hier volgen enkele tips om met 
dooie boel aan planten een klein ecosysteem in leven 
te houden.

Laten we onderaan de voedselketen beginnen: dood 
plantenmateriaal. Inderdaad, sommige planten moeten 
nu wel gesnoeid worden en als u bijzonder veel herfstblad 
heeft liggen mag dat lekker de compostbak in maar laat 
ook wat liggen voor de insecten! Niet alleen bieden uitge-
bloeide planten een schuilplek voor spinnen en insecten; 
ze eten er ook van en leggen hun eitjes erin. Herfstblad 
beschermt tegen de kou, waardoor hieronder ook vele in-
secten te vinden zijn. Strooi herfstblad tussen de planten 
om de bodem(dieren) en je planten te beschermen tegen 
vorst; dit levert ook weer gratis compost op. Of veeg het 

onder de tuinbank of de heg. Als u toch liever uw snoei- 
en bladafval opruimt zou u het ook in een ‘rommelhoek-
je’ kunnen leggen. Dan hebben insecten toch nog een 
plekje om te overwinteren, en misschien trekt er zelfs een 
kikker, een pad of een egel in (die wel raad weet met 
slakken in de tuin). Haal blad overigens altijd weg van het 
gazon; gras heeft zonlicht nodig.    
Laat verder uitgebloeide bloemen lekker laten staan tot 
het voorjaar. Ook hierin schuilen insecten en de zaden 
dienen als voer voor de vogels. Zaden van bijvoorbeeld 
de kaardebol, zonnebloem, kogeldistel, zonnehoed 
en teunisbloem zijn een traktatie voor vogels. Ook de 
stokrozen die zo populair zijn in onze mooie buurt kun je 
gerust laten staan in de winter! Ook verzamelen vogels 
nestmateriaal uit bijvoorbeeld uitgebloeide hortensia’s. 
De planten die u naar aanleiding van het zomernummer 
braaf hebt aangeplant (bloeiende inheemse struiken zoals 
het krentenboompje en de lijsterbes, de klimop, de mei-
doorn en de vlier) en die hordes bijen en vlinders naar uw 
tuin hebben gelokt bewijzen u nu een tweede dienst. De 
bloemen zijn veranderd in besjes en daar plukken vogels 
de vruchten van!  

Vogels bijvoeren 
Normaliter is de winter een tijd waarin de tuin weinig 
bekeken wordt: u rijdt naar werk in het donker en komt 
thuis in het donker. Maar het kan zijn dat u door thuis-
werken nu veel meer meekrijgt van uw tuin! En dan is 
het toch een fijne afleiding om naar allerlei verschillende 
vogels te kunnen kijken. Onze gevederde vriendjes kun-
nen in de winter echter wel een beetje hulp gebruiken: 
ze verbruiken veel energie met het warmhouden van hun 
lichaam (op 40 graden!) en zoeken daarom constant naar 
voedsel. U kunt ze helpen door bij te voeren. Vogels zijn 
overigens het hele jaar door blij met wat extra eten: ze 
gebruiken in de lente hun energie voor het leggen van 
eieren, in de zomer voor de rui en in de herfst voor het 
aanleggen van reserves voor de winter of de trek naar  
het zuiden.  

Voor het aantrekken van zo veel mogelijk verschillende 
soorten is het aan te raden om ook op verschillende ma-
nieren voedsel aan te bieden. Elke vogel heeft zijn voor-
keur* voor soorten voer (vetblokken, zaden, insecten) en 
waar hij het liefst eet (in/aan de boom, een voerhuisje, 
onder de struiken, op de grond, etcetera). Let op met pin-
dakaas: gebruik hiervoor speciale pindakaas voor vogels, 
want het zout in de mensen-variant is funest voor kleine 
vogelniertjes.    
Goedkope vormen van vogelvoer zijn: fijngemalen eier-
schalen van gekookte eieren (bron van calcium, ook erg 
welkom in het voorjaar), ongezouten gekookte rijst, on-
gekookte havermout en rot fruit. Insecten, een belangrij-
ke bron van eiwitten, zou u kunnen kopen in de vorm van 
gedroogde meelwormen.

Putter op een uitgebloeide kaardebol

U
itgebloeide guldenroede, bedekt m

et rijp



‘Minke, kom eens kijken!’
Minke hoort aan haar vaders stem dat hij heel enthousiast 
is. Wat zou er zijn? Het is toch nog geen kerstfeest? Dat 
duurt nog zes of zeven nachten. Ze schiet uit haar bed 
en rent in pyjama naar beneden. Haar vader staat glimla-
chend bij het raam.
‘Doe jij de gordijnen maar eens open!’ zegt hij met twin-
kelende ogen.
Minke schuift een gordijn opzij, kijkt naar buiten en ziet… 
een witte wereld! De straat is wit, de stoep is wit, de 
geparkeerde auto’s zijn wit. ‘Sneeuw!’ roept ze blij. ‘Wat 
véél!’
Duizenden sneeuwvlokken dwarrelen naar beneden. Ze 
blijven overal liggen. Zoveel sneeuw heeft Minke nog 
nooit gezien. Het lijkt op een dik, zacht vloerkleed dat 
nooit meer zal verdwijnen. ‘Wat mooi!’ zegt ze stralend.
‘Ja, het is wel vijf centimeter dik,’ zegt haar vader. ‘Zullen 
we ons snel aankleden en ontbijten? Dan zoek ik de slee 
op en gaan we naar het plantsoen.’
‘Ja!’ roept Minke. ‘Maar we gaan wel Jelle ophalen, hè?’ 
Jelle is haar beste vriendje. Met hem beleeft ze altijd de 
leukste avonturen.

Een uurtje later lopen ze met zijn drieën met laarzen aan 
door de sneeuw. Jelle en Minke zien hoe hun laarzen diep 
in de sneeuw wegzakken. Minke vindt de sneeuw een 
leuk geluid maken. Het knerpt onder hun voeten. 
‘Mag ik op de slee?’ vraagt Jelle.
‘Eh zo meteen,’ zegt Minkes vader. ‘Eerst even dit…’ Hij 
bukt zich en gooit een hand vol sneeuw naar hen toe. 
‘Oe, koud!’ lacht Minke. Gelijk pakt zij ook wat zachte 
sneeuw, maakt er een balletje van en gooit terug. 
Ook Jelle doet mee en werpt een sneeuwbal precies in 
het gezicht van Minkes vader.
‘Help!’ roept Minkes vader. Nu maakt hij een grotere 
sneeuwbal en gooit hem naar Jelle. Daarna glibbert hij er 
zo snel mogelijk vandoor. Jelle en Minke hollen sneeuw-
ballen gooiend achter hem aan. Als ze hijgend bij het 
plantsoen aankomen, wijst Minkes vader naar een heel 
hoge heuvel. 
‘Kijk, daar kunnen we vanaf,’ zegt hij, ‘of daar naar 
rechts, die heuvel is een stuk lager.’
‘Naar die lagere,’ zegt Minke gelijk. Die vindt ze er al heel 
hoog uitzien.

‘Mag ik eerst?’ vraagt Jelle.
Minke knikt.
‘Goed, dan gaan wij samen,’ zegt Minkes vader tegen Jel-
le. ‘Kijk, we moeten langs die boom sturen en onderaan 
bij het bankje afremmen. Het ijs op de vijver is nog dun, 
dus daar kunnen we niet op.’
Minke ziet hoe Jelle met haar vader gillend en lachend 
naar beneden sleet. Precies bij de bank komen ze tot stil-
stand. Wat gingen ze hard. Minke vindt het een beetje 
eng. Hijgend komen ze weer boven op de heuvel. 
‘Nu jij, Minke,’ zegt haar vader uitnodigend.
Maar Minke schudt haar hoofd.
‘Waarom niet?’
Minke haalt haar schouders op. Opnieuw gaat Jelle op de 
slee mee de helling af. Hij gilt het uit van plezier. Minkes 
vader roept Minke opnieuw. ‘Vind je het soms te hard 
gaan?’ vraagt hij.
Ze knikt. 
‘Maar luister, ik kan altijd met mijn voeten remmen,’ zegt 
hij. ‘Kijk, die andere sleeën gaan ook allemaal goed.’
Daar moet Minke hem wel gelijk in geven.
‘Kom op, ik houd je vast!’ Minkes vader gaat op de slee 
zitten en wenkt Minke. Ze laat zich voorzichtig voor hem 
op de slee zakken. Ze voelt haar vaders arm stevig om 
haar heen.
‘Daar gaan we!’ roept hij vrolijk.

Minke houdt haar adem in. Ze glijden steeds harder naar 
beneden. Onderaan de heuvel gaat de slee een beetje 
scheef en ineens stopt hij. 
‘Ja, leuk! Nog een keer,’ roept Minke vrolijk. Het viel haar 
heel erg mee. Ze vond het leuk!
‘Minke, nu wij samen!’ roept Jelle uit de verte.
Minke heeft koude handen en voeten en een ijskoude 
neus. Maar ze vindt het zo bijzonder in de sneeuw dat ze 
toch nog niet naar huis wil. ‘Goed!’ roept ze en ze trekt 
de slee de heuvel op. ‘Jelle, wij gaan racen!’ zegt ze vro-
lijk.
‘Ja! Dan was ik de kerstman,’ zegt Jelle. ‘Ik stuur en rem 
wel.’
Samen klimmen ze op de slee. Jelle zet af en de slee be-
gint naar beneden te glijden. Minke zoekt met haar ogen 
naar haar vader. Staat hij beneden klaar om hen op te 
vangen? Ineens ziet ze rechts onder hen op de helling een 
hond aan komen rennen. ‘Pas op! Een hond!’ roept ze. 
Jelle schrikt zich een hoedje en de slee begint te slinge-
ren. ‘Néé!’ roept hij. De slee maakt een scherpe bocht en 
kantelt! Met een grote vaart vallen Jelle en Minke van de 
slee af. Jelle vliegt 
door de lucht 
en Minke glijdt 
op haar zij een 
stukje door naar 
beneden. Maar 
het doet helemaal 
geen pijn, want de 
dikke laag sneeuw 
is lekker zacht.
‘Hahaha,’ lacht 
Jelle. ‘Goeie! De kerstman maakte een buiklanding!’
Minke lacht ook. Ze kijkt nog even zoekend rond, maar 
de hond is al weer verdwenen. Ze schudden de sneeuw 
van zich af en lopen het laatste stukje naar beneden. 
‘We gaan nog een keer!’ roept Minke naar haar vader.

Na nog een paar ritjes staat Minke te rillen.
‘Volgens mij is het nu tijd voor warme chocolademelk,’ 
zegt haar vader.
‘Ja!’ roept Jelle.
‘Maar daarna gaan we wel weer terug, hè,’ zegt Minke. 
‘Dan wil ik naar die andere heuvel. Die hele hoge!’
‘Zo, jij bent een doorzetter!’ lacht haar vader.
‘En ik dan?’ vraagt Jelle.
‘Jullie zijn allebei enorm stoere doorzetters!’ vindt Minkes 
vader. ‘Jullie hebben wel een …sneeuwballetje verdiend.’ 
En lachend bukt hij zich om wat sneeuw te pakken.

- Einde -

Winter (voorlees)verhaal -vervolg-

Jelle en Minke racen de heuvel af.

Op de terugweg bedenkt Minkes vader dit 
versje. Welke bewegingen/gebaren zouden Jelle 
en Minke hierbij maken? Kun jij dat ook?

Ik heb sneeuw in mijn haren,

sneeuw in mijn ogen,

sneeuw in mijn nek

en aan mijn ellebogen.

Ik bibber; het gaat fout:

Ik word helemaal koud.

Dus ik schud met mijn haren,

knipper met mijn ogen,

wrijf in mijn nek

en aan mijn ellebogen.

En tot besluit (stamp-stamp-stamp)

stamp ik de laatste sneeuw eruit.

Versje

Dit is een verhaal uit de kinderboekenserie "Jelle 
en Minke" van schrijfster Hieke van der Werff. Zij 
woont en werkt in Groningen. Meer over haar:

www.hiekevanderwerff.nl

Foto's uit archief: Elles Veldhuis
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Van de voorzitter

Na een mooie digitale Alge-
mene Ledenvergadering via Zoom 
hebben we het werkplan voor 2021 
opgesteld. Met onze vrijwilligers 
blijven we vol inzetten op het ver-
groenen van onze mooie buurt. Een 
groeiend aantal groene daken, meer 
groen op straat met geveltuinen en 
meer zonnepanelen op onze daken 
zijn mooie ontwikkelingen waarmee 
we bijdragen aan een meer duurzame 
samenleving.

Suze van Leeuwen heeft na vele ja-
ren van fantastische inzet besloten 
om haar rol in de buurt anders in te 
zetten. Haar tomeloze energie heeft 
tot mooie resultaten geleid. Denk 
aan de organisatie van de Groene 
Huizen route, de thema-avonden en 
natuurlijk als eerste in de buurt haar 
huis afschakelen van het aardgas. Als 
penningmeester heeft ze ook haar 
bijdrage geleverd waarbij al die jaren 
een foutloze verantwoording van de 
cijfers geleverd werd. We gaan haar 
missen tijdens de teamvergaderingen 
en zullen ons best moeten doen om 
de leemte op te vullen die met haar 
vertrek is ontstaan.

Grunneger Power
Het is jullie waarschijnlijk niet ont-
gaan dat Grunneger Power een enor-
me stap zet met een unieke aanbie-
ding van centraal inkopen van zo veel 
mogelijk groene energie tegen een 
zeer scherpe prijs. Hiermee kunnen 
we als bewoners de groene inkoop-
kracht vergroten en concurreren met 
alle anders aanbieders van energie. 
Geef u op, het kan nog tot 13  
december van dit jaar.

Wijkenergieplan
Volgend jaar gaan we weer gewoon 
verder met het organiseren van acti-
viteiten, ondersteund door een pro-
jectleider die ons zal helpen de pro-
jecten van het Wijk Energie Plan uit te 
voeren. Na een lange zoektocht zijn 
we uitgekomen bij Sietske Schoen 
die ons graag wil begeleiden bij onze 
inspanningen.

Bewoners Noorderplantsoenbuurt besparen 
energie en geld door gratis advies

In de Noorderplantsoenbuurt helpen wijk-energiecoaches 
Joan, Hans, Hans en Bern de energierekening omlaag te 
brengen. Inwoners van de 
wijk krijgen gratis persoon-
lijk advies over waar ener-
gie kan worden bespaard 
in huis. Bij het advies hoort 
ook een goed gevulde 
Energietas ter waarde van 
€ 50,-, met producten zoals 
stijlvolle ledlampen, radia-
torfolie, een waterbespa-
rende douchekop en tocht-
strips. Het aanvragen van 
een gratis bezoek kan via 
de website van Energielo-
ket Groningen. Energielo-
ket Groningen is een samenwerking tussen gemeente 
Groningen en Grunneger Power.

Joan, Hans, Hans en Bern
De energierekening is voor veel mensen een grote maan-
delijkse kostenpost. Energie besparen is geld overhouden 
voor andere belangrijke zaken. Wijk-energiecoaches Joan, 
Hans, Hans en Bern helpen mensen in hun eigen wijk om 
concreet energie te besparen en de energierekening naar 
beneden te krijgen. De coaches voorzien in een gratis be-
spaaradvies en een op maat samengestelde Energietas. Ze 
zijn graag geziene gasten in de Noorderplantsoenbuurt.

Gratis profiteren
De wijk-energiecoaches komen met inachtneming van de 
RIVM-richtlijnen indien wenselijk en mogelijk aan huis. De 
coaches zijn onderdeel van buurtcoöperatie de Groenste 
Buurt, die streeft naar een energieneutrale buurt in 2024. 
Harry van Ommen, voorzitter van buurtcoöperatie de 

Grote daken gezocht
We zijn overigens op zoek naar een 
aantal grotere daken waar we als 
coöperatie minimaal 50 zonnepane-
len op kunnen plaatsen om groene 
stroom op te wekken. Heeft u zo’n 
dak, maar geen zin in het gedoe, 
neem contact met ons op! 

Met vriendelijke groet,

Harry van Ommen
Voorzitter Groenste Buurt 
Noorderplantsoenbuurt

Onze projectleider stelt zich 
voor:

Mijn naam is Sietske Schoen en ik ga 
aan de slag als jullie projectleider van 
het Wijk Energie Plan (WEP). Voor 
sommigen van jullie zal ik een niet 
al te onbekende kop hebben, want 
ik begeef me al bijna zeven jaar in 
het Groningse wereldje van de lokale 
duurzame energie. Eerst een paar 
jaar bij Groninger Energie Koepel 
(GrEK), toen als medewerker bij 
Grunneger Power en daarna als 
ZZP'er voor onder andere de ge-
meente. 
Mensen zelf het heft in eigen 
handen geven om concreet bij te 
dragen aan de energietransitie is 
daarbij altijd mijn grootste drijfveer 
geweest. Ik ben daarom blij dat ik 
nu aan de slag mag bij de Groenste 
Buurt Noorderplantsoen! 

In mijn dagelijks leven word ik -veelal 
buiten- vergezeld door mijn hond 
Guus(je) en vriend Wytse. Met z'n 
drieën wonen we aan de noordelijke 
rand van de stad in een klein groen 
huis.

Sietske Schoen

Groenste Buurt: “In de 
coöperatie is al een be-

hoorlijke club 
actieve wijk-
bewoners 
verenigd. 
Met deze 
campagne 
kunnen we 
nog meer 
bewoners 
helpen met het besparen en energie en ver-
duurzaming. En wordt de duurzame beweging 
in onze wijk dus steeds groter!”

De Groenste Buurt werkt samen met Grun-
neger Power. Grunneger Power verzorgt de 

training en coördinatie van de energiecoaches. Volgens 
coördinator Marieke Wiersma hebben inwoners van de 
Noorderplantsoenbuurt geluk: "Het team van energiecoa-
ches in de Noorderplantsoenbuurt is geweldig. Zij heb-
ben een brede technische achtergrond en expertise met 
het verduurzamen van woningen in de buurt. Dit is een 
fantastische mogelijkheid waar inwoners van de Noorder-
plantsoenbuurt gratis van kunnen profiteren."

Het project is een initiatief van Energieloket Groningen. 
Dit is een samenwerking tussen gemeente Groningen en 
energiecoöperatie Grunneger Power. Die laatste onder-
steunt Buurtcoöperatie Groenste Buurt in de Noorder-
plantsoenbuurt met haar activiteiten. Aanmelden kan via 
de website van Energieloket Groningen:  
www.energieloket-groningen.nl/groningen.

Grunneger Power



coöperatie groenste buurt zoekt 
vrijwilliger als:

*bestuurslid die in samenwerking met de boekhouder gaat fungeren als penningmeester. Samen 

met voorzitter en secretaris vormt de penningmeester het bestuur van de coöperatie. Het bestuur 

vergadert maandelijks (buiten coronatijd). 

Interesse? Mail naar: secretaris@groenstebuurt.nl

coöperatie groenste buurt  
zoekt vrijwilliger voor werkgroep 
communicatie

Taken:

• ‘Groen’ nieuws bijhouden en relevante artikelen op de website plaatsen.

• Artikelen schrijven over duurzaamheid, gericht op onze buurt en deze 

aanleveren voor website, buurtkrant en nieuwsbrief. 

• Website actueel houden.

Interesse? Mail naar: secretaris@groenstebuurt.nl
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GROENSTE
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Buurtportret

Hoe ging dat? 
Nou, eigenlijk had ik veel geluk. De woningmarkt was 
toen ook al wat overspannen. En uit alle belangstellenden 
mocht ik als eerste de bezichtiging doen voor dit huur-
huis. Ik had geloof ik al wel vijftien woningen bekeken in 
de stad Groningen en de concurrentie was groot. Ik was 
de eerste die de bezichtiging deed voor dit huis en dat 
was precies wat ik zocht. Ik had dus erg veel geluk. Ik ben 
er echt superblij mee.

Hoe bevalt de Noorderplantsoenbuurt? 
Geweldig! Ik vind het een prettige buurt met een leuke 
sfeer. Ik woon echt letterlijk aan het Noorderplantsoen. 
Het voelt heel vaak als Center Parcs voor de deur en dan 
midden in de stad. Er is een goeie mix van levendigheid 
en rust. Ook spreekt mij aan dat er veel creatieve mensen 
wonen. Dat zie je soms door de kunstobjecten in huis of 
de creatieve uitingen voor het raam.

Wil je hier altijd blijven wonen? 
Het liefst wel. Het is een prachtige buurt. Uiteindelijk heb 
ik het liefst een huis hier in de stad in een huis ergens bui-
tenaf. Dat zou de perfecte combinatie zijn.

Tekst: Jarno Duursma |  Foto: eigen archief

“ Het voelt heel vaak als  Het voelt heel vaak als  
Center Parcs voor de deur Center Parcs voor de deur 
en dan midden in de stad.”en dan midden in de stad.”

Erik Hogeboom, zelfstandig ondernemer in  
media en communicatie. Werkt standaard drie 
dagen voor RTV Noord.

Wat doe je zoal?
Ik werk aan het ontwikkelen van formats en het aanjagen 
van de online innovatie. Je moet dan denken aan het 
ontwikkelen van apps, de aardbevingsmelder en het ver-
beteren van online video (reportages en livestreams). Ook 
ben ik op televisie te zien bij Noord Vandaag. Daar vertel 
ik het publiek de leuke feitjes afkomstig van sociale media 
of het laatste nieuws.

Als zelfstandig ondernemer hou ik mij al langer bezig met 
het opzetten van webinars en livestreaming. Zeker in co-
ronatijd is dat erg actueel. De drukte is echt toegenomen, 
er is veel behoefte. Klanten als de veiligheidsregio, de ge-
meente, bibliotheek en hogeschool weten mij te vinden. 
Ik help hen met livestreams of soms het opzetten van een 
eigen studio.

Hoe lang woon je in de Noorderplantsoenbuurt? 
In deze woning tweeënhalf jaar. Ik heb al eerder in deze 
buurt gewoond; ongeveer tien jaar geleden. Dat was in 
de Rijskampenstraat. Daarna heb ik nog in andere wijken 
gewoond, toen in Zwolle en sinds 2018 ben ik terug in 
Groningen. In mijn huis in de Grachtstraat.

Buurtjes, tot ziens!
Maar niet meer als vrijwilliger….

Na jaren inzet voor de buurt als bestuurslid en penningmeester van de 
Buurtvereniging, redactielid van de Buurtkrant en -meest recent- lid van het 
Groenste Buurtteam en penningmeester van de Coöperatie heb ik besloten 
een streep te trekken en te gaan genieten van de vrijheid - hoewel die in 
deze tijd aardig ingeperkt is. 

Het werk in de buurt heeft mij altijd veel voldoening gegeven maar steeds 
meer voel ik de druk van het “moeten”. Ik merk dat ik wat ouder word en 
het kost mij steeds weer meer energie dan het oplevert. Maar wie weet, mis-
schien ga ik me ontzettend vervelen en ga ik weer nieuwe uitdagingen aan.

Voor nu is het even genoeg. Voor mij drie anderen.

Helaas is dat letterlijk bedoeld. Niet iedereen is gezegend met zoveel vrije tijd. Gelukkig hebben we een 
nieuwe boekhouder voor de coöperatie gevonden, maar we zoeken nog een penningmeester en een 
nieuw lid van de werkgroep communicatie. Zie de oproepen.

Hartelijke groet en blijf gezond!

Suze van Leeuwen
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Ho Wan 

Alsof ik een stap terug zet in 
de tijd. Mijn bezoek aan het 
Chinees-Indisch afhaalres-

taurant Ho Wan aan de Kerklaan. 

Het ademt de sfeer uit van weleer, 
van Chinese restaurants waarvan er 
zoveel waren in ons land. Eenvoudig, 
rust uitstralend en heel herkenbaar. 
Tegenwoordig moet je ze zoeken 
tussen de enorme aanwas aan eetge-
legenheden, restaurants, afhaalketens 
en broodjeshuizen. Ik voel me op mijn 
gemak, zeker door de hartelijke ont-
vangst van het echtpaar Cheung en 
hun beide zoons. 

Op 1 november 1990 opende de heer 

Cheung zijn zaak ‘Ho Wan’ aan de 
Kerklaan. De naam betekent voor-
spoed. Een terechte naam denk ik, 
want als je na 30 jaar nog steeds hier 
zit, behoor je tot de beste. Hij en zijn 
vrouw zijn afkomstig uit de buurt van 
Hong Kong. Ze zijn in de loop van de 
jaren tachtig naar Nederland geko-
men. Voordat de heer Cheung voor 
zichzelf begon heeft hij in verschillen-
de restaurants gewerkt. Hij begon in 
het restaurant van zijn vader, China 
Garden in Paddepoel. Verder heeft hij 
ook gewerkt bij Ruby. 

Het echtpaar Cheung heeft niet veel 
behoefte om veel te veranderen. Dat 
zie je terug aan hun restaurant, de 
menukaart en ook aan het feit dat je 
geen eten kunt bestellen via internet. 
Telefonisch kan wel. En ze bezorgen 
ook. Hun beide zoons en dochter 
springen bij in de zaak. Zij helpen bij 
het bezorgen en nemen bestellingen 
op en ontvangen mensen die eten 
komen afhalen. 

“De Kerklaan was vroeger een echte 
winkelstraat. Jammer genoeg is dat 
veranderd. Vroeger bleven mensen 
hier ook langer wonen. Nu zit er 
meer verloop in de wijk.” Op mijn 
vraag of ze er wel eens aan gedacht 

hebben om andere gerechten te gaan 
maken of een cafetaria te beginnen, 
zoals veel andere Chinese restauran-
thouders, antwoordt de heer Cheung 
stellig. “Neen, dat hebben we nooit 
overwogen. We hebben plezier aan 
het koken, vooral het wokkoken uit 
onze streek. We maken alle gerech-
ten zelf, tot en met de sambal aan 
toe.”

De coronatijd heeft wel invloed ge-
had. “Tijdens de eerste lockdown 
waren we 9 weken dicht. Nu zien we 
dat er minder feestjes zijn, daardoor 
kunnen we ook minder cateren. Toch 
zien we dat de hulpactie voor de ho-
reca in de wijk effect heeft. Er komen 
wat meer mensen die we eerder niet 
zagen.”

De heer en mevrouw Cheung denken 
nog niet aan stoppen: “Zolang we 
het leuk vinden, gaan we door. Ver-
huizen naar China? Nee, we zijn daar 
wel met vakantie geweest. Misschien 
dat als we met pensioen zijn, we een 
paar maanden per jaar die kant op 
gaan. We hebben daar natuurlijk nog 
familie.  
Maar teruggaan doen we niet. Want 
Groningers zijn heel aardige, sociale 
en gezellige mensen.”

Zaken zijn zaken

Kluswerk Gosse Venema heeft de Kloostertafel gerestaureerd

Al weer bijna tien jaar geleden - op 25 mei 2011 
vierden de bewoners van de Kloosterstraat het 
100 jarig bestaan van de straat met een groot 

straatfeest en de onthulling van de Kloostertafel 
door wethouder Jannie Visscher.

De Kloostertafel is ontworpen door buurman Jaap Thoe-
nes. De straatbewoners hebben zelf voor de financiering 
gezorgd door het bijeenschrapen van subsidies en giften. 
Het kostte indertijd heel wat overleg met de gemeente 
om toestemming te krijgen om de Kloostertafel te plaat-
sen en om een constructie af te spreken voor het onder-
houd.
Omdat de tafel in de grond is verankerd is hij juridisch ei-
gendom van de gemeente. Maar als uniek object past het 
niet in de reguliere gemeentelijke onderhoudsplannen. Af-
gesproken is dat de gemeente de materiaalkosten van het 
onderhoud voor rekening neemt maar dat de bewoners 
zelf zorgen voor de uitvoering ervan.

Dit jaar was het weer tijd voor een verfbeurt. Buurvrouw 
Nanda Campos is professioneel huisschilder en heeft vijf 

jaar geleden de Kloostertafel op eigen kosten geverfd. 
Ook nu wilde ze dat weer gaan doen en begon met schu-
ren. Tot ons aller schrik ontdekte ze dat er door lekkage 
een rotte plek was ontstaan. Gosse Venema - ook straat-
bewoner - heeft een klusbedrijf en hij wilde de reparatie 
wel uitvoeren. Toen de elementen gedemonteerd waren 
en in de tuin van Gosse tuin lagen, bleek dat er meer 
werk nodig was dan zich in eerste instantie had laten 
aanzien. We vonden het niet terecht dat hij dit gratis zou 
doen en na overleg besloten we om met de bewoners 
opdracht aan zijn bedrijf te geven om de reparaties aan te 
brengen en de oorzaak van rotte plekken weg te nemen. 
En de verfbeurt uit te voeren.

Op zaterdag 26 september heeft Gosse de tafel weer in 
elkaar gezet. Hij staat er weer picobello bij en zal de ko-
mende tien jaar geen problemen geven.

De nota van Gosse wordt gezamenlijk door de bewoners 
betaald, aangevuld met een bijdrage voor de materiaal-
kosten van de gemeente. Gosse heeft een flink deel van 
zijn uren niet gedeclareerd en de bewoners danken hem 
van harte voor de geweldige klus.

Volgend jaar bestaat ons pronkstuk tien jaar. Er zoemen al 
wat ideeën rond om dat te gaan vieren. De activiteiten van 
firma Verkley en de overlast van dat akelige virus maken 
de planning ingewikkeld. Maar de Kloosterstraters komen 
vast en zeker met een vrolijk plan.

Tekst en foto's: Martha Mol
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Logboek Noorderplantsoen (15) Donderdag 26 november
Tekst en foto's: Janny G

iezen

Alweer de 15e keer dat ik dit logboek schrijf, 
niet te geloven.

We zitten in de overgang van de herfst naar de winter. 
De bomen trekken de voeding terug uit de bladeren als 
het kouder wordt. Elke boom heeft zijn eigen verkleurin-
gen en tijdstippen dat het blad loslaat. De eerste boom 
die altijd mooi staat te pronken is de Goudes. Zeker als 
de zon erop schijnt is het het een gele/gouden pracht. Ze 
zijn nu al weer kaal. Er zijn ook die prachtige rode kleuren 
hebben zoals de Amberboom en sommige Esdoorns. In 
het Plantsoen staan vele soorten bomen. Dat was type-
rend van de Engelse landschapsstijl. Pronken met bomen 
uit andere landen, er staan bijvoorbeeld wel 5 soorten 
Esdoorns. Via het bomenpad kan je de namen vinden. Ik 
zag dat er nieuwe bordjes waren geplaatst met de namen 
van de bomen, zoals de Tulpenboom. Ik vind zelf de vorm 
van het blad van de Tulpenboom een gestileerde Tulp. 
Verrassend is om dan beginnende katjes tegen te komen 
van de Hazelaar. Enerzijds de verkleuringen en afvallen 
van de bladeren en anderzijds al weer een vooraankondi-
ging van de lente. 
 
De Kokmeeuwen gaan lekker te keer als er iemand aan 
het voeren is. Het valt me op dat in de wintertijd de 
meeuwen een vast plekje hebben in een boom bij de 
Reitdiepvijver. Zo hebben de Aalscholvers hun plekje bij 
de Speelvijver. In de winter zie je ze weer terugkomen. De 
Stadsduiven hebben hun plekje tussen deze beide vijvers 
richting Nassaukade. 
 
Er zijn nog steeds wel paddenstoelen/zwammen te zien, 
maar het hoogtepunt is wel voorbij. Een bijzondere ont-
dekking was het mycelium van de Honingzwam op een 
beschadigde Populier. Een Paddenstoel is de vrucht van 
het schimmelsysteem (mycelium). Er zijn Paddenstoelen 
die ten koste van een boom leven. Je ziet in dit geval het 
dradensyteem lopen op de boom. Ik vond het bijna kunst, 
zo bijzonder. 
Er zijn ook Paddenstoelen, die samenleven met een 
boom. Ze geven elkaar voeding wat ze zelf niet kunnen 
aanmaken. Het is bijna niet voor te stellen hoe de dra-
densystemen onder de grond met elkaar verbonden zijn. 
De onderste foto is een geschubde Inktzwam. 
 
Het mooie van het komende seizoen is dat de structuur 
van de bomen zo mooi is om te zien en de vogels wor-

den zichtbaarder. 
Let eens op de 
tekeningen op de 
boomstammen. Ik 
kan zelf altijd erg 
genieten van de 
Beuk. 
 
Onze excursies liggen stil. We kunnen met te weinig men-
sen tegelijk op pad.
 
Ik schrijf wel elke week een weekjournaal op de website.

Ben je nieuwsgierig naar het wel en wee in het Plantsoen, dan kun je mij 
ook volgen op mijn Facebookpagina: Janny’s Noorderplantsoen beleving
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Telefoonnummer   : 050 364 62 73

Verbeter de wereld, maar begin bij je kapsel....
bij Kapsalon Faya!

Prijslijst:
Ø Volwassenen : € 15,--
Ø Kinderen en studenten : € 13,--
Ø Verven vanaf : € 27,50

Kerklaan 92  |  9717 HG Groningen



Eetcafé Lambik

OPEN DINSDAG T/M ZONDAG VANAF 14 UUR

Gr Kruisstraat 73
050 314 43 60

www.eetcafe-lambik.nl

DAGMENU € 9,75

Keuters column [26]

Ook adverteren in de buurtkrant?
Tarieven voor bedrijven gevestigd in de buurt:

Bij adverteren in 1 buurkrant per jaar: € 9,00
Bij adverteren in 2 buurkranten per jaar: € 8,00
Bij adverteren in 3/4 buurkranten per jaar: € 6,50

Prijzen zijn per blokje.1 blokje is 1/21 A4.

Voor adverteerders buiten Noorderplantsoenbuurt: 
€ 1,- per blokje extra per editie buurtkrant.

Mail naar redactie@noorderplantsoen.nl voor een overzicht van de juiste advertentiematen.
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Met deze bon bij twee glazen bier of wijn gratis portie bitterballen



Plantsoenpuzzel winter 2020
Achter de voordeur [11]

We kijken binnen bij Georgine Weertman. 
Zij woont aan de Kerklaan 35, het huis 
met de roze kozijnen. 

Tekst: Tanja de H
aan  |  Foto's: Elles V

eldhuis

Woont er sinds:
Georgine is er in 1983 komen wonen. Het huis kan zowel beneden als 
boven bewoond worden. “Dat leek ons erg handig: zo zouden mijn zoon 
en mijn neefje, die destijds bij ons woonde, tijdens hun studie een eigen 
plek hebben.” Intussen zijn zoon en neef halverwege de vijftig en na-
tuurlijk al lang uitgevlogen. Maar als zoon op bezoek is, kan hij zó weer 
de benedenverdieping betrekken: er is een werkkamer en een slaapka-
mer. Georgine woont boven.
Het benedenhuis, gebouwd in 1886, was destijds een verzekeringshuis 
voor schippers. Pas later, in 1897, is de bovenverdieping erop gebouwd.

Kenmerkend:
Aan de buitenkant vallen de roze kozijnen op. Georgine: “Het was zo 
saai, die witte kozijnen. Ik ben gaan kijken naar een kleur die bij het dak 
èn de stenen muren past. Ik kwam uit op deze kleur. Ik moet het wel 
extra goed bijhouden omdat het snel oud lijkt.”
Binnen karakteristieke meubelstukken met historie, zonder uitzondering 
met zorg en gevoel voor elegantie opgesteld. Voor Georgine geen cen-
trale verwarming of een moderne inbouwkeuken. In plaats daarvan in elk 
vertrek een fijn kacheltje en in de oven heeft zij een geurige apple crumb 
bereid. Voor ons!  
Buiten, naast het huis, een minibieb. “Ik zag dat in Amsterdam bij mijn 
zoon in de straat. Hij heeft dit boekenkastje voor hier getimmerd. Er 
wordt flink gebruik van gemaakt.”   

Van de kringloopwinkel/marktplaats:
Georgine kijkt zoekend rond: “Weleens kleine dingetjes. Dat karafje daar 
bijvoorbeeld.” 

Wat mag nooit de deur uit:
“Ik denk de gotische kastjes. Mijn vader was erg geïnteresseerd in gotiek 
en heeft deze laten maken door een Belgische schrijnwerker die daarin 
gespecialiseerd was. Dat was allemaal vóór de Tweede Wereldoorlog. 
Zelf bouwde mijn vader muziekinstrumenten, waaronder deze gamba.”

Leuk in de buurt:
“Het is een fijne gemêleerde buurt, waarin mensen onderling verbinding 
zoeken. Jammer dat veel van de buurtwinkels verdwenen zijn. Ik zou echt 
blij zijn als er een goede bakkerszaak aan de Kerklaan zou komen.” 

Aardbevingsschade ja/nee:
“Ik zie weleens een scheurtje, maar dat kan ook een gevolg van verzak-
king zijn.”

Stuur, onder vermelding van uw naam en adres, uw oplossing vóór zondag 14 februari 2021 en  
uitsluitend per mail naar puzzel@noorderplantsoen.nl. Zo maakt u kans op een heerlijke Chinese-Indische 
maaltijd ter waarde van 25 euro aangeboden door:

Chinees-Indisch Afhaalrestaurant “Ho Wan”, Kerklaan 61 

Succes met het oplossen van de winterpuzzel!

De uitkomst van de laatste puzzel was: Noorderzon. De redactie ontving 51 correcte oplossingen. 
Loting wees uit de inzendingen Pieter Volker als winnaar aan. De prijs voor de winnaar is een boekenbon, 
beschikbaar gesteld door redactie van de Buurtkrant. Dat wordt heerlijk in alle rust genieten. 

Wij feliciteren de winnaar en wensen hem heel veel leesplezier!
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Het traditionele gezellige nieuwjaarssamenzijn 
onder het genot van een glas in café De Bres 
gaat helaas niet door. 

Corona gooit roet in het eten. Maar het bestuur vindt 
niet dat we dit moment voorbij moeten laten gaan. Dus 
gaan we wel borrelen en kwissen. Niet fysiek samen in de 
Bres, maar digitaal vanuit de eigen huiskamer. We hebben 
tenslotte in het afgelopen jaar geleerd hoe we elkaar zo 
kunnen ontmoeten en digitaal met elkaar kunnen com-
municeren. 

We starten traditiegetrouw op zondag 3 januari om 
precies 16.00 uur met onze nieuwjaarsborrel. Wij laten 
u tijdig weten hoe u kunt inloggen en deelnemen 
aan deze bijeenkomst. Houd daarom de buurtwebsite 
(www.noorderplantsoen.nl) in de gaten en de posters die 
we in de wijk gaan verspreiden. 

Digitale nieuwjaarsborrel en gratis oliebollen
Kwis
Ook spelen we de jaarlijkse kwis. Dit keer niet in teams 
om elkaar beter te leren kennen, maar u speelt individueel 
mee en u kunt uiteraard weer de eeuwige roem en een 
leuke prijs winnen. De vragen gaan natuurlijk over onze 
mooie wijk en zijn samengesteld door de bestuursleden.
 
Oliebollen
Het bestuur wil onder deze bijzondere omstandigheden 
toxch ook graag een feestelijk tintje op afstand geven. U 
kunt twee heerlijke oliebollen gratis afhalen bij café 
de Bres tegen inlevering van de bon uit deze buurt-
krant. Dat is genieten en we helpen met z’n allen de Bres 
een beetje.
 
Wanneer ophalen?
U kunt de oliebollen bij café De Bres ophalen op de vol-
gende dagen en tijden:

Dinsdag 29 december van 16.00 tot 20.00 uur;
Woensdag 30 decembetr van 16.00 tot 20.00 uur;
Donderdag 31 december van 10.00 tot 20.00 uur.

Maar let op! De voorraad oliebollen is beperkt en op is 
helaas ook op! 

Graag ontmoeten wij jullie op zondag 3 januari tijdens 
onze online Nieuwjaarborrel. We proosten dan samen op 
het nieuwe jaar, onze mooie wijk en dat we in de loop 
van komend jaar weer coronavrij door het leven mogen.
 
Alvast fijne feestdagen en een gezonde jaarwisseling!

Namens het bestuur 

Cartoon: Gabor Lodi sr.

Tussen 28 september en 18 oktober hebben 
Fung Luk en Cuiwei Ji hun cafetaria Kerklaan 
grondig verbouwd. 

Ze zijn al die tijd dicht geweest en de verandering was 
niet te zien, omdat ze de ramen geblindeerd hadden. 
Maar de de verassing was des te groter toen alles zicht-
baar werd. De nieuwe inrichting is prachtig, de kleuren 
zijn mooi, de indeling is praktisch en de banken ogen stijl-
vol. Er kunnen nu een tiental mensen comfortabel zitten. 
Helaas kunnen de banken nu niet gebruikt worden.  

Cuiwei Ji: “Het plan om te verbouwen is al een jaar of 
vier, vijf oud. Maar afgelopen zomer zijn we gestart met 
tekenen en plannen. De inrichting was oud en steeds 
meer apparaten gaven het op en waren aan vervanging 
toe. Het moest er nu maar van komen. In september heb-
ben we de knoop doorgehakt, hebben de nieuwe inrich-
ting besteld en aanbetaald. Alles moest op maat gemaakt 
worden.”

Dat de coronapandemie toesloeg had niemand kunnen 

Cafetaria Kerklaan met stijl verbouwd

voorzien. “Ja het is wel spannend. We konden ook niet 
terug, alles was immers al besteld. Hoewel de horeca- 
actie helpt, zien we toch dat er wat minder klanten ko-
men. We hopen echt dat er snel een einde komt aan deze 
rare tijd en het weer normaler wordt”, zegt Fung Luk.  
Een man loopt binnen en laat een lamp zien die hij de 
dag erop aan de gevel gaat bevestigen. Er komen er vier. 
Ook de buitenkant van cafetaria Kerklaan heeft een sfeer-
volle aanpassing gekregen.  

Gefeliciteerd met jullie mooie nieuw ingerichte zaak.

Zaterdag 10 oktober hebben we met een klein 
groepje van een man/vrouw of twaalf weer ons 
best gedaan om het plantsoen schoner achter te 

laten dan dat we het aantroffen. 

Vanwege corona en de coronamaatregelen hadden we 
dit keer geen persbericht verstuurd en vooral op de buurt-
krant, de website en de opgehangen posters vertrouwd. 
Dat werkte dus uitstekend (zo werd het niet te druk) 
zodat we op gepaste afstand van elkaar en de passanten 
aan de slag konden. Op een enkel kort buitje na was het 

Najaarsschoonmaak plantsoen

prima weer en met de acht vuilniszakken die bij restau-
rant Zondag in de afvalcontainer verdwenen, was het in-
derdaad gelukt om het plantsoen schoner achter te laten. 
 
Iedereen, niet in de laatste plaats de gemeente, en zeker 
ook Zondag voor de koffie en thee met wat lekkers weer 
hartelijk bedankt voor het meehelpen. We treffen elkaar 
hopelijk in goede gezondheid en coronavrij weer in het 
voorjaar.
 
Ronald Kaatee, mede namens Tineke en Tonny Evers
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Tekst en foto's: Léon D
irrix 



Warme drankjes en oliebollen bij de Bres
Café de Bres serveert in deze maand regelmatig warme dranken, vanuit een gezellig aangeklede en-
tourage. Op de laatste 3 dagen van dit jaar gaat ze heerlijke oliebollen bakken en verkopen. Tevens 
serveren ze weer lekkere warme drankjes voor de liefhebbers. De openingstijden op deze dagen zijn:
29 en 30 december van 16.00 tot 20.00 uur en op 31 december van 10.00 tot 20.00 uur.  
Hou ook social media van café de Bres en de posters op de ramen in de gaten!   

Denk ook aan de andere horeca-zaken in onze buurt. 
Zij hebben uw steun hard nodig in deze tijd. Help ze 
overleven! 

Eetcafé Lambik:   Grote Kruisstraat 73 / 050 3144360 / eetcafe-lambik.nl 
Mahalo:   Verlengde Grachtstraat 1 / 050 7504335 / mahalo.nl 
Pizzeria Patrizia:   Moeststraat 33 / 050 5732877 / pizzeriapatrizia.nl 
Curryhuis Indiaas:   Kerklaan 23 / 050 5777939 / IndiaasGroningen.nl 
Cafetaria Kerklaan:   Kerklaan 5 / 050 8507428 /  
Ho Wan, Chin-Indisch afhaal:  Kerklaan 61 / 050 5711951 
Boodjeshuis Crossroads:  Kerklaan 66 / broodjeshuis.nl 
Eetcafé De Stadstuin:   Koninginnelaan 45 / 050 3180275 / cafedestadstuin.nl 
Eetwinkel Zuuver:  Graaf Adolfstraat 48 / eetwinkelzuuver.nl 
Kroewa Thai:   Prinsesseweg 25 / 050 3133242 / kroewathai.nl 
Eetcafé Texels:   Noorderstationsstraat 38 / 050 8539878 / eetcafetexels.nl 
Bramble:   Noorderstationsstraat 2 / 06 53925560 / bramblegroningen.nl
Restaurant Zondag:    Kruissingel 1 / 050 3123537 / zondagnoorderplantsoen.nl

Steun onze horeca

Tegen inlevering van deze bon
ontvang je 2 heerlijke oliebollen
In café de Bres. Af te halen op:
29 en 30 december van 16.00 tot 20.00 uur
En op 31 december van 10.00 tot 20.00 uur

Bon

Namens de redactie een mooi en gezond 2021 gewenst!

N
ieuw

jaarscartoon: G
abor Lodi sr.
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Foto: Elles Veldhuis


